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De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) 
is in 1999 opgericht en is in principe 
alleen vóór Unifillers, Dutchbatt en 
Dutch Infantry Coy en hun familieleden. 
De NUV heeft zich voor de periode 2016-
2020 het volgende ten doel gesteld:

Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een 
groot goed ervaren en is de basis van 
onze vereniging. De NUV ondersteunt 
dit door ontmoetingsmomenten te 
organiseren of te ondersteunen met 
faciliteiten. SHARING MOMENTS! Lid 
zijn van onze vereniging moet voelen 
als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen 
en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit, 
versterkt de onderlinge band en heeft 
een duidelijke en positieve uitstraling 
naar onze omgeving. Het draagt bij 
aan de herkenning en erkenning van 
UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL 
veteranen. Iedere vijf jaar wordt door 
de NUV een grote landelijke reünie 
georganiseerd.

Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de 
kaart te houden en te bewaren voor 
de toekomst. De NUV streeft naar een 
genuanceerd beeld van de missie, haar 
veteranen en hun ervaringen. Goede 
contacten en samenwerking met de 
pers/media, Defensie, ons eigen 44 
Pantserinfanteriebataljon RI JWF, orga-
nisaties voor veteranen en bijv. militaire 
musea zijn essentieel. Het verenigings-
blad Dubbel Vier verschijnt eens per 
drie maanden en wordt breed gelezen! 
De vereniging heeft een eigen website 
en is actief op sociale media. Actueel 
nieuws over activiteiten, veteranenda-
gen en veteranen in het algemeen dra-
gen bij aan verbondenheid. Er is een 
factsheet ontwikkeld met achtergrond 
en informatie over de missie. De ambitie 
is om in de komende jaren te zorgen 
voor een database met gegevens, 
feiten/gebeurtenissen, namenlijsten, 
kaarten, foto’s van posten en materieel 
en mensen, etc.

Belangenbehartiging 
Binnen de mogelijkheden die het be-
stuur heeft, informeert de NUV instan-
ties zoals Defensie, de IGK (tevens belast 
met veteranenzaken), de defensieom-
budsman, politici, organisaties voor ve-
teranen etc. en stelt als dat nodig is de 
specifieke omstandigheden van onze 
veteranen aan de orde. We willen luis-
teren naar dat wat er leeft en goede, 
functionele contacten hebben met onze 
leden en alle betrokkenen. In de komen-
de vijf jaar wil de NUV uitgroeien tot DE 
belangenbehartiger van én voor alle 
Unifillers.

Representatie
De NUV komt binnen haar 
mogelijkheden op voor de belangen 
van Unifillers. Daarbij streven wij naar 
herkenning, erkenning en waardering. 
Periodiek overleg vindt plaats met het 
Ministerie van Defensie, de Politiek, 
RI JWF, het Veteranen Platform (VP), 
het Veteraneninstituut (VI), De Basis, 
gelijkgestemde veteranenorganisaties, 
het VFonds, het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie, etc.

Herdenken 
De negen oud collega’s, wier namen op 
het UNIFIL monument in Havelte staan, 
hebben tijdens onze missie het hoog-
ste offer gebracht, hun leven. Unifillers 
hebben daar het diepste respect voor. 
Zij en hun families/nabestaanden ver-
dienen voor altijd ons respect en onze 
aandacht. Nabestaanden worden meer 
betrokken bij activiteiten. Wij geven 
zichtbaar blijk van respect door bij de 
jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam, 
Loenen en bij het Monument te Havel-
te als eenheid of delegatie aanwezig te 
zijn. Betrokken, trots en representatief! 
Unifillers worden in toenemende mate 
gevraagd om te fungeren als erewacht 
bij een uitvaart met veteranen-eer van 
een overleden Unifiller. 

Ondersteuning 
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen 
(LZV) kent een nuldelijnsondersteu-
ning component. Het VP is opgedra-
gen de nuldelijnsondersteuning uit 
te voeren en voor de toekomst te ver-
ankeren. Nuldelijnsondersteuning is 
steun dichtbij, Unifillers die dus andere 
Unifillers helpen. Op de website en 
in de Dubbel Vier staat een overzicht 
van de landelijke dekking van onze 
nuldelijnsondersteuners.  

Ereleden NUV
Louis Verhoeven  (2013)
Berry Diestelhof  (2016)
Hans van Lent  (2016)

Bestuursleden NUV
Voorzitter (a.i.):  Sjak Neelen
voorzitter@unifilvereniging.nl 

Secretaris:  Verdi van Hilten
secretaris@unifilvereniging.nl 

Penningmeester en ledenadministratie: 
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Ericalaan 16, 6086 CV  Neer
Tel. 06-21535205

Lid bestuur (Merchandising en 

De activiteiten van de NUV worden mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
het vfonds.

activiteiten): Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
tel. 0575-520435

Lid bestuur (activiteiten): Joop Hoek
activiteiten@unifilvereniging.nl 
Tel. 06-54631686

Commissieleden NUV
Redactie Dubbel Vier:  Kees Hendriks
redactie@unifilvereniging.nl
tel. 06-46555977

Social Media: Hans van Lent

Adviseur nuldelijnsondersteuning: 
Erik van Till

Nuldelijnszorg en Sociaal Fonds: 
Cees van Ingen

Commissie van Beroep: Fred Krijnen, Marvin 
Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl 

Webmaste: www.unifilvereniging.nl
Bart van Lier, Pieter Mielen, Sjak Neelen, 
Dick Bronder
webmaster@unifilvereniging.nl
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Van de voorzitter (a.i.)

Beste Unifiller, geachte lezer,

Thans is het dan weer eens zover. De laatste Dubbel Vier van dit jaar ligt voor u 
om te lezen. In mijn branche accountancy sluiten we het jaar af en treffen de 
voorbereidingen voor het nieuwe jaar. In het nieuwe jaar doen we verslag van het 
oude jaar. Voordat we daar verslag van doen op de Bijzondere Leden Vergadering 
op 6 februari 2019 en op de Algemene Leden Vergadering van 6 april 2019 in de 
Harskamp wil ik daar al iets over schrijven.

Dit jaar hebben alle bestuursleden met veel enthousiasme taken opgepakt en 
uitgevoerd. Nagenoeg alle agendapunten werden in een kort tijdsbestek afgewerkt. 
We doen dit omdat we dat heel leuk vinden. Met ons hebben een hele schare aan 
commissieleden hun taken en rollen vervuld. Ook in tijden dat het moeilijk was zijn 
ze doorgegaan, waar andere zouden stoppen. Ik dank jullie allen dan ook hartelijk 
voor jullie persoonlijke en belangeloze inzet voor de veteranenwereld en UNIFILLERS 
in het bijzonder. Samen werken om doelen te bereiken was het credo van 2018. 

De zes thema’s die we als bestuur en vereniging hebben genoemd op bladzijde 2 van 
deze en alle andere Dubbel Vier(s) loopt als een blauwe draad door onze vereniging. 
Er komt in een van deze thema’s een verschuiving en dat is de ondersteuning 
nuldelijnsondersteuning. Deze gaat naar het volgende niveau, 2.0, met betrekking 
tot de organisatie. Dat betekent dat het Veteranen Platvorm regiocoördinatoren 
aanwijst. De hulpvragen komen dan niet meer bij de coördinator van de UNIFIL-
vereniging binnen maar rechtstreeks bij de regio coördinatoren. De rapportage van 
de bezoeken en financiële afhandeling van de reiskosten gaat dan ook rechtstreeks 
via het VP. Hoe het daadwerkelijk allemaal georganiseerd zal zijn, zal Cees van Ingen 
in het voorjaar van 2019 met ons delen. 

De redactie van de Dubbel Vier, onder leiding van Kees Hendriks, begint vorm 
te krijgen. Er zijn diverse verslaggevers onderweg in hun witte Nekaf en reizen 
Nederland door, voor jullie verhalen die opgeschreven moeten worden. Sommige 
maken het erg bont en regelen via Transavia gratis vervoer van en naar Beiroet. Het 
land wat ons allen zo dierbaar is. We hebben ze een goede reis gewenst en een 
behouden thuiskomst. We zijn razend benieuwd om hun reisverslag en ervaringen 
in deze of de volgende DV te lezen. En Gerard die mijn oproep uit de vorige editie 
heeft gelezen en de galerij der één-jarigen als een langlopende verhaallijn aan u gaat 
presenteren. Maar daar krijgen we de DV niet mee gevuld. Wij zijn geheel afhankelijk 
wat u ons aanreikt. Daarom doen wij bij deze weer en beroep op u om kopij aan te 
leveren. Oude foto’s, waar gebeurde verhalen uit het heden en verleden welk UNIFIL 
gerelateerd zijn. Maar ook diepte-interviews met mensen uit de veteranenwereld of 
bij defensie. Bedenk het maar zelf want u hebt een schat aan informatie om met u 
mede leden te delen.

In aanloop naar de verplichting om een AVG-tekst (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) te publiceren van af mei 2018 is het thans zo ver. Joop Hoek 
en Verdi van Hilten hebben hun werkstuk afgerond waar wij als UNIFIL-vereniging 
naar handelen. Op de website onder “De N.U.V.” is in onderdeel nummer 8 de AVG 
voor iedereen inzichtelijk gemaakt. We hebben de privacy rondom onze data met 
betrekking tot leden en financiële gegevens altijd zeer omzichtig bewaakt. Als 
iemand voor contact gegevens vraagt van een NUV lid, wordt het betreffende lid 
altijd geïnformeerd wie naar hem/haar op zoek is. 

Naar mijn eigen beleving is het een wet die aan veel verenigingen, instanties 

Lees verder op pagina 4 >>
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Drukker Editoo B.V.

Redactie redactie@unifilvereniging.nl

Adreswijzigingen
Alleen schriftelijk doorgeven per mail  
aan: penningmeester@unifilvereniging.nl
of per post aan:
Ledenadministratie NUV
S. Neelen
Ericalaan 16
6086 CV  NEER

Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging 
en adverteer in de Dubbel Vier. De 
Dubbel Vier wordt niet alleen thuis door 
de leden van de vereniging gelezen, maar 
is steeds meer te vinden in openbare en 
veteranengelegenheden. Dat maakt 
het nemen van een advertentie des 
te interessant voor u/uw bedrijf. Laat 
u informeren over de mogelijkheden 
redactie@unifilvereniging.nl en 
penningmeester@unifilvereniging.nl

Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen 
en foto’s voor de Dubbel Vier. Bij 
het aanleveren van foto’s: graag in 
voldoende formaat in verband met de 
drukkwaliteit. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of om 
er veranderingen in aan te brengen.

De artikelen in de Dubbel Vier hoeven niet 
noodzakelijkerwijs de zienswijze van het 
bestuur weer te geven.

Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan 
met bronvermelding en toezending 
van een exemplaar aan adres van de 
secretaris. 

Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan 
vermeld op de website van de NUV.

De deadline voor Dubbel Vier 1-2019 is 
17 februari 2019
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en bedrijven is opgedrongen. Maar die bij de vele kleine 
organisaties als de NUV al snel naar de achtergrond verdwijnt. 
En weer ten tonele wordt gevoerd als het iemand kan 
gebruiken in zijn eigen voordeel. De toekomst zal ons wijzer 
maken op dit onderdeel. We hebben nu in ieder geval aan de 
verplichtingen voldaan die de wetgever aan ons stelt.

De adviescommissie heeft zijn rapport klaar. Ze hebben 
een reeks aan gesprekken gevoerd met NUV leden die ten 
grondslag liggen aan dit rapport. We hebben het inmiddels 
samen doorgenomen en ervoor gekozen om het aan alle 
leden ineens te presenteren in deze DV. Het was een hele 
klus die in het rapport is vervat. Ze gaan het op de Bijzondere 
Leden Vergadering presenteren, en uw eventuele vragen 
beantwoorden. Het bestuur maakt zich vervolgens op om 
het bestuur (en commissieleden) uit te breiden met de 
competentie set in de hand om elkaar aan te vullen in het 
besturen van de vereniging en de diverse commissies. Met 
de denktank/adviescommissie gaan we in de toekomst in 
gesprek. Een wensenlijstje met namen begint zich al af te 
tekenen aan de mooie blauwe toekomst hemel. We realiseren 
ons echter dat het vormen van deze tank en of commissie 
strategische overwegingen gemaakt moeten worden.

We maken ons op in het nieuwe jaar om het advies uit het 
rapport op te volgen, waarbij de focus op de toekomst van 
de vereniging ligt, en alle tegenwoordig daagse dingen 
als normale operationele zaken in een goed geoliede 
rechtdoorzee organisatie blijven functioneren zoals in de 
afgelopen periode. 

De Stichting UNIFIL-reünie heeft zijn plannen in grote 
contouren ingekleurd. Als je deze mensen spreekt praten ze 
nog alleen over de grote vijfjaarlijkse reünie in september 
2019. De locatie is geboekt en de budgetten krijgen steeds 
meer vorm. De stichting gaat het nog afstemmen met de 
leden van de klankbordgroep op zaterdag 24 november en 
praten het bestuur bij, op dinsdag 11 december. Dan zijn de 
scherpe kantjes er af en de besluiten genomen hoe de reünie 
er uit gaat zien. Ook in financiële zin. De bedoeling is dat het 
een knalfeest wordt, zonder dikke boemen vanaf Lima.

Daarnaast hebben we ons voorgenomen om aan de commissie 
Warchild invulling te geven. De twee commissieleden Warchild 
van het eerste uur spreken we in december van dit jaar. Deze 
mensen zijn enthousiast over de mogelijkheden die ze in de 
markt kunnen zetten voor Warchild met de backoffice van 
de UNIFIL-vereniging als ondersteuning. De support die de 
vereniging heeft gegeven aan het benefietconcert 4FUN for 
WARCHILD op 8 december in Amersfoort heeft er in ieder geval 
aan bijgedragen dat het concert in korte tijd was uitverkocht 
en dat uw voorzitter achter het net viste met betrekking tot de 
toegangskaarten. In mijn overtuiging zou het niet zo’n vaart 
lopen en zou ik tijd genoeg hebben om de kaarten aan te 
schaffen. Helaas.

Vervolgens hebben we nog een thema op de plank liggen 
waar we de afgelopen jaren ons hebben afgevraagd hoe we 
daar mee om moesten gaan. En dat gaat over groter groeien 
in ons ledenbestand. In 2009 waren we met 799 contributie 
betalende leden en in 2018 met 1.340. De grootste groei 
hebben gerealiseerd in 2014 bij de grote vijfjaarlijkse reünie 
en bij de DIN-uitreikingen van af 2015. De reünie van 2019 
hebben we weer in het verschiet welk weer een aantal nieuwe 
leden zal opleveren.

Vervolgens gaan we in 2019 onderzoeken hoe we groter 
kunnen groeien als vereniging in het ledenbestand. We 
werden getriggerd door iemand die aan tafel de vraag 
stelde waarom die andere 6.660 UNIFIL -ers geen lid zijn van 
onze vereniging? Wij hebben ons deze vraag nog nooit zelf 
gesteld omdat we veel bezig waren om de organisatie van de 
vereniging in goede banen te leiden. Als bestuur vinden we 
dit een heel uitdagende vraag waar we nu nog geen antwoord 
op hebben. 

In 2019 zullen we weer talloze activiteiten organiseren of een 
subsidie voor regelen zodat jullie dat mogelijk kunnen maken. 
Ik wens jullie veel leesplezier, en ons, onze familieleden en 
dierbaren een gelukkig en gezond 2019.

Sjak Neelen
Voorzitter (a.i.)

19-01-2019 Eindhoven  
16-02-2019 Harskamp
06-04-2019 Harskamp
13-04-2019 Assen
Data volgt  Leeuwarden
04-05-2019 Havelte
04-05-2019 Loenen
04-05-2019 Amsterdam
05-05-2019 Wageningen
18-05-2019 Centraal Ned
25/26-05-2019 Soesterberg NMM
Data volgt   Diekirch

Libanondag
Bijzondere ledenvergadering NUV
Algemene ledenvergadering NUV
Drentse Veteranendag
Regimentsdag JWF
Dodenherdenking
Dodenherdenking
Erecouloir op de Dam
Bevrijdingsdag
Motortoertocht NUV
YP 408 55 jaar
Marche Internationale

Zeeuwse veteranen dag
Veteranendag
Veteranendag
4-Daagse
Airbornetocht
2de Libanondag
Reunie Unifil medisch personeel
Fakkeldefilié
Eroculoir Prinsjesdag
Lokale veteranendag
BBQ Vrijwilligers

Data volgt  Middelburg
22-06-2019 Putten
29-06-2019 Den Haag
18-21 juli  Nijmegen
Data volgt  Oosterbeek
Data volgt  Bovensmilde
Data volgt  Ermelo
18-09-2019 Eindhoven
17-09-2019 Den Haag
Data volgt  Gemert-Bakel
Data volgt  Rijsbergen

Jaarkalender 2019
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Beste Blauw baret,
Daar is hij dan, de laatste D4 van dit jaar. Normaliter bewaar 
je een tekst als; wat een goed gevuld exemplaar, voor de 
kerstkalkoen, maar hij is zeker ook van toepassing op deze 
editie. 

Met dank aan de inzenders. En daar zitten bijzondere 
onderwerpen bij. Zo hebben wij van Gerard van Leeuwen een 
mooie serie met interviews mogen ontvangen. Interviews met 
een club Blauwe baretten “plus”. Jazeker, een dik genoteerde 
plus omdat er sprake is van een dubbele rotatie, soms zelfs 
nog meer. En dan een heule dikke plus als het gaat om vader 
en zoon Helmendach die tegelijkertijd in Libanon hebben 
gediend. Een bijzonder verhaal die je verderop mag lezen in 
deze editie. Voorts veel gedeelde momenten met betrekking 
tot reünies en bijeenkomsten. Bijzondere momenten omdat 
we met elkaar herinneringen delen. 

Voor mijzelf als verse redacteur wel even wennen natuurlijk 
het afgelopen jaar. Zeker de eerste editie, hoe krijg ik deze 
gevuld? Gaandeweg kom je er wel achter en relativeer je een 
beetje. We moeten het samen doen en dat is de boodschap 
die je wil uitdragen. Met fijne steun van Sjak en de andere 
blauwhelmen wordt uiteindelijk, ook deze editie, weer een 
blad die we met elkaar maken.

Remembranceday, Just Peace, de herdenking bij het België-
monument, verslaglegging van verschillende bijeenkomsten, 
reünies en vergaderingen. Luitjes, het staat allemaal in deze 
editie vermeld. Ik neem mijn baretje voor jullie af! Top en heel 
veel dank. 

Ik wens jullie veel leesplezier, heel fijne feestdagen en laten 
wij, Blauwhelmen, elkaar blijven opzoeken en steunen. Geniet 
van je familie en je dierbaren. 

life is too short to wake up in the morning with regrets!

Kees Hendriks
Redacteur Dubbel Vier
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Nieuwe leden
Welkom nieuwe leden,

In de periode 29 mei 2018 tot en met 19 november 2018 verwelkomden wij onderstaande Unifillers als nieuwe leden van de 
vereniging. Wij vertrouwen erop dat ze zich snel thuis voelen in onze vereniging. Met elkaar verbonden toen en nu.

Kees   Hendriks
Ferdiand  Hesse
Ton   Berkel van
John   Blikmans
Gerrit   Smith
Albert   Rijkeboer
Ronald   Knallenbach
Abraham  Moerman
Frans   Hagenaars
Koos   Klerk de
Rob   Deckers
Paul   Loon van
Peter   Bossens
Han   Mors ter
Herman   Stuurman

Ad   Kreeke van de
Piet   Bikker
Willem   Ravenswaaij van
Johan   Doensen
Willy   Zon van
Sjors   Zwarts
Theo   Hartjes
Frans   Schaijk van
Wilfred   Ingen van
Ardon   Hendrickx
Henk   Caarls
Harrie   Bruin de
Toine   Robbesom
Leon   Geeraerts

Op zaterdag 10 november 2018 vond op De Nieuwe Ooster de 
jaarlijkse Remembrance Day plaats. Dit is het Britse equivalent 
voor onze 4 mei herdenking. 

Deze werd weer georganiseerd door de Royal Air Forces 
Association, Amsterdam Branche. Bij het ereveld van de 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen 
werden bloemen gelegd door diverse officiële delegaties uit 
het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië, Canada, 
Polen, Nederland en Duitsland. Er werd gezongen door de 
kinderen van The British School of Amsterdam en Poolse 
schoolkinderen. Ook werden mooie woorden gesproken door 
de predikant van de Engelse kerk, Dr. Lance Stone.

Op zaterdag was een delegatie van de NUV, als onderdeel van 
de erewacht aanwezig geweest bij de jaarlijkse  Remembrance 
Day herdenking. 

De dienst in de open lucht was bijzonder en er werden 
onder meer door burgemeester Femke Halsema, de IGK 
en vertegenwoordigers van diverse landen kransen bij het 
monument gelegd. Kinderen legden bloemen bij de militaire 
graven. Na afloop liep de herdenkingstoet achter de erewacht 
en de doedelzakspeler aan terug naar de aula om nog even bij 
te praten met een kopje koffie.

Fred van der Ploeg

Remembranceday
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Vrijwilligers BBQ 2018

Elk jaar wordt de NUV voor vele evenementen/activiteiten 
uitgenodigd en gemiddeld doen we er zo'n 25 per jaar. 
Bij elke aanvraag maak ik het voorbehoud dat het alleen 
mogelijk is wanneer de vrijwilligers (en hun voertuigen) 
bereid zijn om mee te werken. Ook de aanwezigheid van de 
RCKL speelt bij sommige evenementen een belangrijke rol. 
Het is daarnaast ook leuk om te vermelden dat een aantal 
vrijwilligers van de "onderhoud groep voertuigen" samen 
met UNIFILLERS weer leuke evenementen hebben gedaan. 
Gelukkig is er voldoende animo om aan vele verzoeken te 
kunnen voldoen, maar het gaat niet vanzelf, het is veelal 
passen en meten. De sfeer tussen de UNIFILLERS onderling 
en het publiek is gewoonweg fantastisch te noemen. De 
vrijwilligers komen altijd met goede zin en energie en gaan 
met een tevreden gevoel weer naar huis. We merken wel 
dat we een dagje ouder worden en dat het hier en daar een 
beetje begint te kraken. Wat we voorheen makkelijk met z'n 4 
deden moeten we nu met meer "handjes" doen. 

Op 13 oktober heeft de NUV voor haar vrijwilligers een 
BBQ georganiseerd in de tuin van S. Duijne te Rijsbergen, 
waarvoor onze hartelijke dank. Naast het beschikbaar stellen 
van zijn locatie heeft Sjaak ook de gehele organisatie op 
zich genomen en die was geweldig. De BBQ vond uiteraard 

buiten plaats en de weergoden zaten mee. Er was een lekker 
zonnetje en gedurende de middag kwam de een na de 
andere vrijwilliger binnen lopen. 

Sommigen hadden hun partner meegenomen en al snel 
was het een gekakel van jewelste onder het genot van een 
goed stukje vlees en een drankje. Kortom, het was een 
geslaagde BBQ en langs deze weg wil ik alle vrijwilligers (en 
hun partners!) nogmaals bedanken voor hun inzet in het jaar 
2018. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat zij maar ook andere/
nieuwe vrijwilligers zich in 2019 willen inzetten als vrijwilliger 
bij de NUV. We zouden graag een extra coördinator willen 
inzetten, alsmede een extra 4 vrijwilligers die 2 of 3 x per jaar 
bij een evenement aanwezig willen zijn. 

Nog even en dan is het jaar alweer voorbij. Ik wens eenieder 
hele fijne gezellige dagen toe en ik zie jullie weer in het 
volgende jaar. 

Met blauwe groet,

Joop Hoek
Evenementen en activiteiten.

recogtech.com

PALM-ID
aderpatroon herkenning

■ Toegangscontrole

■ Identifi catie

■ Bezoekersregistratie

■ Verifi catie
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Van de penningmeester

Subsidie

De subsidienummers worden nu in het aanvraag tempo 
toegekend. We hebben twee projecten geheel afgerond. 
Van diverse projecten een voorschot ontvangen en 
doorbetaald. Het begint te lopen met enige vertraging. 
Het is een intensieve klus die nauwlettend gevolgd moet 
worden op details en compleetheid van de aanvraag. Als de 
aanvraag niet compleet is wordt het op “hold” gezet, en na 
verloop van de inlevertermijn gewoon afgewezen. Reden 
waarom het bestuur heeft besloten om geen voorschotten 
uit de verenigingskas te betalen maar alleen als doorgeef en 
aanvraag luik te fungeren. 

Steeds meer kleine en grote UNIFIL-reünie organisaties 
hebben ons weten te vinden. En hebben na de NLVD iets 
voor hun maten gerealiseerd. Het is mooi dat wij als bestuur 
deze diensten kunnen verlenen en de taken rondom de 
financiering kunnen verlichten.

Er is door het bestuur nog een grote klus te klaren. En dat 
is de subsidie aanvraag voor de grote UNIFIL-reünie in het 
najaar van 2019. 

Nieuwe leden

De teller staat eind november 2018 op 1340 
verzendadressen. Een van de georganiseerde reünies leverde 
in een klap 8 nieuwe leden op. De meeste nieuwelingen 
worden door mij gebeld, en ze krijgen allemaal een Dubbel 
Vier toegezonden van de laatste editie. Elk kwartaal zijn 
er weer twintig exemplaren die worden nagezonden. Dit 
levert weer verhalen en anekdotes op die het bestuurswerk 
waardevol maken. Dienstbaar zijn aan onze leden wordt 
hiermee tot uitdrukking gebracht.

Ledenadministratie

In de vorige Dubbel Vier hebben we vermeld dat we met 
een update van de leden administratie bezig zijn. De eerste 
175 brieven met de titel “adresbestand onderzoek” zijn tot 
eind mei 2018 verzonden. Dat zijn de mensen waarvan we 
de laatste nieuwe mutaties tot 2006 hebben ingeschreven. 
Daarna hebben we geen nieuwe brieven meer verzonden 
om het effect te kunnen beoordelen van onze actie. De 
respons tot op heden is redelijk. We wisten niet wat we ervan 
moesten verwachten. Maar ook hier zijn er leden bij die twee 
a drie maanden wachten tot ze een bericht met voorgestelde 
wijzingen voor de ledenadministratie terugsturen of 
helemaal niet reageren. 

Wij wachten met de volgende zending brieven tot het 
voorjaar van 2019. Omdat ik de persoonlijke instelling heb 
dat een bericht binnen 5 werkdagen beantwoord dient te 
zijn. Daar moet dan binnen de ledenadministratie tijd voor 
vrij gemaakt kunnen worden.

Merchandise

Op de ALV en in Wageningen hadden Arie en Berry goede 
zaken gedaan. Op de NLVD bleef de omzet met 20% achter 
en de heel warme zomer draagt niet bij tot recordomzetten. 
Zoals een oud spreekwoord uit de handel aangeeft ”vrouwen 
bloot, handel dood”.  De omzet cijfers merchandise van 
2017 zullen naar verwachting niet gevenaard worden. 
Verrassend was dat we op de evenementen en reünies in het 
najaar 2018 heel goed hebben verkocht. Het ontsteeg onze 
verwachtingen.

Stichting UNIFIL Reünie

Op 23 maart 2018 is de stichting opgericht met als doel 
de reünie in 2019 te organiseren. Op het ogenblik zijn 
er meerdere stichting-bestuursleden ingeschreven in 
het handelsregister van de kamer van koophandel. De 
bestuursleden hebben ook al diverse commissieleden 
benaderd en benoemd. Een en ander begint vorm te krijgen. 
Op de bestuursvergadering van december 2018 komen ze 
meer concrete plannen ontvouwen. Ik ben teruggetreden uit 
het stichting bestuur en mijn taken overdragen.  Sjaak Duine, 
Hans van Lent, Erik van der Wouw en Fred van der Ploeg gaan 
de kar trekken in de reüniecommissie. Zie de bijdrage in de 
DV over dit onderwerp.

Het eerste voorschot uit de voorziening van de vereniging is 
voldaan om de rekeningen bij opstart te kunnen betalen.

 Met blauwe groet,
Sjak Neelen
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Een nieuw leven voor Nour 
in Libanon
Nour (12) is al vijf jaar op de vlucht. Toen zij zeven jaar was 
moest ze haar familie in Syrië achterlaten. Op zoek naar een 
veilige plek in Libanon. Eenmaal de grens over was zij nog 
steeds niet veilig. War Child biedt kinderen zoals Nour een 
Safe Space waar zij traumatische ervaringen van de oorlog 
en hun vlucht kunnen verwerken. Op deze veilige plek heeft 
Nour haar nieuwe beste vriendin gevonden. Ze kan eindelijk 
weer kind zijn.

Net zoals duizenden andere Syrische kinderen, was Nour 
gedwongen om te vluchten uit haar geboorteland. Op zoek 
naar een veilige plek in Libanon. Nour woont nu vijf jaar 
in Libanon, maar de herinneringen aan haar leven in Syrië 
staan in haar geheugen gegrift. Het geweld ging van kwaad 
tot erger, totdat het leven voor Nour en haar familie in Syrië 
ondraaglijk werd. Nour: ‘Het lawaai van de vliegtuigen en de 
bommen kwam te dichtbij. We durfden niet langer te blijven. 
We besloten te vluchten.’

Herinneringen aan thuis
Nour deed een paar kleren in een tas. Een kleurpotlood 
die haar deed denken aan haar vrienden, en haar dierbare 
herinneringen aan haar thuisland Syrië droeg ze met zich 
mee. Op de dag van vertrek zocht Nour het huis van haar 
oma op om afscheid te nemen. ‘Voor we vertrokken heeft 
oma nog “Riz be Haleeb” gemaakt. Ik huilde bij elke hap. We 
hebben alles achter ons moeten laten.’
Nour had geen idee of, en zo ja wanneer, zij haar oma en de 
rest van de familie ooit weer zou zien. Dit was voor haar heel 
erg moeilijk. ‘Ik weigerde om mijn vrienden te zien, omdat ik 
een hekel heb aan afscheid nemen. Afscheid nemen van mijn 
oma en de rest van mijn familie was meer dan genoeg voor 
één dag.’

Het opbouwen van veerkracht
‘Ik woon nu in Libanon. En ook hier voel ik me niet veilig. 
Er wordt af en toe geschoten. Doodeng.’ Toen Nour een 
tijdje in Libanon woonde, bezocht ze voor het eerst de 
Safe Space bij haar in de buurt. Hier biedt War Child 
psychosociale ondersteuning voor kinderen zoals Nour, die 
de verschrikkingen van oorlog hebben meegemaakt. War 
Child organiseert daarnaast sessies, met als doel misbruik, 
geweld en uitbuiting te voorkomen.

Stapje voor stapje ging het beter met Nour. Ze ontmoette 
haar nieuwe beste vriendin Raghad in de Safe Space. 
Door haar vriendschap met Raghad voelt Nour zich nu 
eindelijk weer als een ‘normale’ twaalfjarige. De twee zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Raghad is meer als een 
zus dan een vriend,’ aldus Nour.

De Safe Space heeft Nour ook geholpen om haar nare 
herinneringen een plek te geven. Nour vertelt: ‘Door War 
Child voel ik me beetje bij beetje sterker. In de Safe Space 
kan ik samen spelen, knutselen en leer ik voor mezelf op te 
komen. Hier voel ik me veilig.’ 
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Feestdagen in den vreemde
Ver van huis en haard. Met name de haard werd door den 
Blauwe Baret node gemist. Want dat was toch The place 
to be? Of niet soms?

Van Sinterklaas tot kerstdagen. Dan maakte de Unifiller er 
maar het beste van. Er werd een kerstboom gescoord, een 
“vrijwilliger” werd aangewezen en kreeg de prominente 
rol van zwarte piet toebedeeld. Kwestie van lekker 
schminken, lol was gegarandeerd. Ook een kapitein 
moest vaak op de knie van de goedheiligman, dit ter 
vermaak van iedereen! Zo zal iedereen die in die periode 
dienst deed in Libanon terugkijken op een bijzondere 
periode. We hadden een FAL, sommigen een UZI en of 
een punt 50. Geloof me, de roe werd in die periode het 
meest gevreesd!

Bronvermelding en dank aan het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie. Tip, kijk eens op hun site voor 
mooie foto’s.

Archief van paul van der Smitte
Sinterklaasfeest Verzorgingscompagnie November 1982, Sinterklaas (Kees Querelle, 
Aalmanozier), zwarte Piet links (Paul van der Smitte, Sergeant WZZ en generaal Roos
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Reünie Charlie 
Compagnie lichting 
81-5
Op 29 september hield de Charlie 
Compagnie haar 4e reünie. Deze 
compagnie wordt ook wel de 3 fasen 
compagnie genoemd (ingezet voor, 
tijdens en na de inval van IDF). De 
opkomst was groot en zeer succesvol. 
Meer dan 130 veteranen en genodigden 
kwamen uit het hele land en zelfs uit 
Zweden en Nigeria en Canada naar 
“de Palmpit” (Museumpark Historische 
Collecties Logistieke Dienst) in 
Soesterberg. Een prachtige locatie waar 
we zeer gastvrij ontvangen werden en 
iedereen meteen ook het museum kon 
bezoeken. Voertuigen van de afdeling 
rekwisieten waren al ontplooid op het 
terrein en iedereen, die dat wilde, kon 
een ritje maken op de YP, “dikke Daf” of 
Nekaf. 

Het programma begon om 10.30 
met ontvangst en welkomstwoord 
waarbij diegenen die zich ingespannen 
hadden hartgrondig bedankt werden 
en waarbij specifiek Hans van Lent en 
echtgenote Ellis even voor het front 
geroepen werden en onder applaus 
een kleine attentie namens iedereen 
kregen. Vervolgens werd traditioneel stil 
gestaan bij de wapenbroeders die niet 
meer onder ons zijn met het voorlezen 
van hun namen, gevolgd door een 
minuut stilte en eregroet.

Daarna kwamen de tongen pas goed 
los. Als je al de verhalen van die dag in 
een boek zou verwerken, heb je aan 
één boek niet genoeg. De foto’s spreken 
voor zich! We zijn allemaal wel ouder 
geworden, maar als je elkaar weer ziet, 
lijkt de tijd soms even stil gestaan te 
hebben als we het onder elkaar weer 
over “toen” hebben. Die bijzondere tijd, 
die we samen doorgebracht hebben in 
een prachtig land onder merkwaardige 
omstandigheden als wapenbroeders.

Cor Aalbregt

Met dank aan Joop Hoek, Berry 
Diestelhof, Renald Tinneveld en Hans 
van lent voor hun fotografie. 
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Herhaalde 
oproep Warchild 
Commissie
Als bestuur van de NUV 
willen we graag een 
samenwerkingsverband aangaan 
met de organisatie die zo’n grote 
zorg heeft voor kinderen in het 
land dat ons allen zo dierbaar 
is, Libanon. We willen dat NIET 
doen door eenvoudigweg 
regelmatig/ jaarlijks een donatie 
te doen. Eerder willen we dit 
bereiken door activiteiten te 
ontplooien die bijvoorbeeld met 
behulp van sponsoring of op een 
andere manier geld opleveren 
en waarbij leden van de NUV 
actief (of passief ) kunnen worden 
betrokken. Omdat we ons ervan 
bewust zijn dat dit een activiteit 
is die we er als bestuur niet even 
bij kunnen doen, hebben we 
besloten dat we een dergelijke 
samenwerking alleen in gang 
kunnen zetten als we hier een 
speciale commissie War Child 
voor in het leven roepen. 

Je voelt je aangesproken? Of wil 
toch iets meer weten? 
Bel of mail gerust! 
voorzitter@unifilvereniging.nl 
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Met plezier heb ik de eerste inzendingen van Gerard gelezen. En er komt nog veel meer aan. In overleg hebben wij besloten om het 
aankomende jaar, dus in elke D4, aandacht te schenken aan de blauwe baret met meerdere uitzendingen achter zijn naam. Als aftrap, 
een dubbelportret. Vader en zoon in Libanon. Dat is toch bijzonder? Voor nu en in het aankomende jaar, veel leesplezier.
Kees Hendriks (Redactie)

Beste lezer,
In de Dubbel Vier, nr 3, van 2018 gaf onze voorzitter ai Sjak Neelen nadrukkelijk aan dat hij voor het maken van de Dubbel Vier 
afhankelijk is van de kopij die wij, Libanongangers, aanleveren. Net als velen van ons kijk ik weer uit naar de nieuwe Dubbel 
Vier en lees ik alle artikelen die erin staan. Wat leeft er onder onze Libanongangers, hoe hebben ze hun periode in Libanon 
meegemaakt en hoe kijken ze erop terug.

We hebben niet allemaal dezelfde periode in Libanon gezeten 
en ook niet op dezelfde posten, maar we zijn wel allemaal een 
lange periode van huis geweest, voor velen van ons naar een 
toen nog onbekend land. Wisten we eigenlijk wel wat ons te 
wachten stond!

Bij het lezen van het voorwoord van Sjak Neelen, gingen mijn 
gedachten terug naar een item in de Dubbel Vier, nr 50, van 09 
maart 1980, dat als titel “Galerij der eenjarigen” had. Negentien 
Libanongangers, kwartiermakers van 27 februari 1979 of zij 
die op 10 maart 1980 met de hoofdmacht gearriveerd zijn in 
Libanon. Al deze negentien militairen waren op 13 maart 1980 
nog aanwezig in Libanon. Negentien portretfoto’s van niet al 
te goede kwaliteit met de namen.

Na bijna 40 jaar wilde ik, mede omdat ik een van hen was, het 
verhaal van deze personen wel eens horen;
- Waarom bleven zij één jaar, wat is er van hun geworden, etc…
Er zijn meerdere Libanonveteranen die twee, drie of zelfs 
een enkeling met meer (zeven) rotaties in Libanon hebben 

gedraaid en ieder heeft zijn reden gehad om nog één of 
meerdere rotaties naar Libanon te doen of juist niet. 

In dit artikel wil ik aandacht schenken aan de personen die 
in de “Galerij der eenjarigen” uit de Dubbel Vier van 09 maart 
1980. Bij het verschijnen van dit blad heb ik negen personen 
kunnen traceren, deels via de Nederlandse Unifil Vereniging 
en deels via andere kanalen.
 
Waren zij beroeps of waren er onder hen ook dienstplichtigen. 
Waarom verbleven zij een langere periode, was dit vrijwillig of 
was men aangewezen. Wat is er van hen terecht gekomen en 
wat voor een rol speelde of speelt Libanon in hen leven.

“Galerij der eenjarigen”, de naam zoals in de Dubbel Vier van 
1980, zal een blauwe draad in de komende edities Dubbel Vier 
worden, voor zover ik personen kan achterhalen.

Gerard van Leeuwen
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Voor de start van de “galerij der 
eenjarigen” heb ik Jan Helmendach 
(1955) geïnterviewd, samen met zijn 
91-jarige vader Willem Helmendach.

Jan Helmendach heeft van 10 maart 
1979 tot 26 maart 1980 in Libanon 
gediend en staat in het artikel “galerij 
der eenjarigen”. Bijzonder aan Jan 
zijn missie in Libanon was dat Jan 
gedurende vijf maanden gelijktijdig met 
zijn vader Willem in Haris gestationeerd 
is geweest. Willem Gerrit Helmendach 
is nu 91 jaar en herstellende van een 
heupbreuk.

Jan heeft in 1973 de Koninklijke Militaire 
School (KMS) gevolgd en is opgeleid tot 
beroepsonderofficier. Na zijn opleiding 
tot sergeant is Jan in 1976 paraat 
geplaatst in Zuidlaren als beheerder 
van het magazijn reserveonderdelen 
bij de bataljonsonderhoudsgroep van 
het 44 PAINFBAT, hij woonde destijds op 
kamers in Groningen.

Tijdens de treinkaping van 23 mei 
1977 tot 11 juni 1977 bij de Punt is 
voor bewakingsdiensten rondom de 
trein een beroep gedaan op het 44 
PAINFBATT. De Adolf van Nassaukazerne 
in Zuidlaren ging dicht en de eenheden 
belast met de bewaking van de trein 
werden afgelost door eenheden van het 
44 PAINFBATT, ook Jan is hierbij ingezet.
Toen eind 1978 de Nederlandse 
regering besloot om deel te nemen aan 
de UNIFIL-missie in Libanon, moesten 
de voertuigen van het 44 PAINFBATT in 
korte tijd in gereedheid gebracht worden 
om verscheept te worden naar Haifa. Er 
kwam een algehele inspectie van alle 
voertuigen, waarbij alle mankementen 
werden genoteerd. Als beheerder 
van het reserveonderdelen magazijn 
was Jan hierbij nauw betrokken. Alle 
onderdelen die niet bij het bataljon 
voorradig waren werden besteld en 
aan het bataljon geleverd. Echter het 
ontbrak aan voldoende monteurs om 
alle voertuigen op tijd gereed te krijgen 

voor het vertrek naar Libanon. Alle niet 
gebruikte reserveonderdelen werden 
achter in diverse vrachtwagens en 
aanhangers geladen en verscheept via 
Rotterdam naar Haifa in Israël.
Het was Jan bekend dat hij voor één 
jaar werd uitgezonden naar Libanon. 
Jan werd geplaatst in Haris nabij de 
bataljonsonderhoudsgroep en zijn 
slaapplaats werd een huis tegenover 
het gemeenschaps huis in Haris. Bij 
het vertrek van de Fransen werd er 
veel achtergelaten, kachels, bedden, 
klamboes etc. etc. Hierdoor stond het 
magazijn van Jan vol met achtergelaten 
spullen van de Fransen. Middels een 
verdeelschema zijn deze spullen 
verdeeld over het bataljon.

Bij aankomst van het Nederlands 
bataljon in Zuid Libanon was er niets 
geregeld. De eerste maanden stonden 
in het teken van opbouw, improviseren 
en ritselen. Zeker de eerste maanden 
zijn er veel uren gemaakt, Jan had niet 
alleen de taak van beheerder van het 
reserveonderdelen magazijn, maar er 
moest ook patrouille gelopen worden 
en de roadblocks moesten bemand 
worden.

“Leven met de spullen die in de container 
zitten” was in deze tijd een bekende 
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uitdrukking. Gezien de toestand van de 
wegen kwamen de commandanten van 
de compagnies onderhoudsgroepen 
veelvuldig bij Jan met het verzoek om 
onderdelen om het wagenpark rijdend 
te houden. Hier moest zeker in de 
opbouwfase een priorisering in gemaakt 
worden en geïmproviseerd worden. Jan 
heeft daarbij ook veel respect voor de 
Genie die in de opbouwfase veel werk 
verzet hebben.

Waarom één jaar Libanon?
In Zuidlaren was het Jan bekend dat 
hij voor één jaar uitgezonden zou 
worden. Defensie heeft echter later 
een rotatieschema op gezet, het bleek 
namelijk handiger te zijn om niet 
iedereen gelijktijdig te roteren, maar 
door een rotatieschema te maken was 
de continuïteit in Libanon ook beter 
gewaarborgd. In Libanon is Jan dan ook 
gevraagd of hij na zes maanden afgelost 
wilde worden of het jaar vol wilde 
maken, Jan koos voor het laatste.

Welke indrukken zijn je met meeste 
bijgebleven uit jouw Libanon periode?
De aanslag op de 3-tonner van 
Philip de Koning. Nadat het voertuig 
geborgen was heeft het voertuig bij de 
onderhoudsgroep gestaan waardoor 
men constant aan het ongeluk werd 
herinnerd. Een andere indruk was de 
slechte leefomstandigheden van vele 
burgers in het zuiden. De herder die 
tussen zijn schapen sliep, maar ook 
de vrouwen die met takkenbossen op 
hun hoofd liepen waarbij de mannen 
er niets deden. Kinderen die op blote 
voeten water haalde in de wadi en de 
vluchtelingen kampen langs de weg van 
Beiroet naar het Zuiden.

De beschietingen op Dutchbatt. Jan 
herinnert zich nog goed de granaat 
die tijdens het eten op de weg tussen 
HQ Dutchbatt en de BHP viel, voor het 
onderofficiersrestaurant, zo dichtbij. 
Maar hij herinnert zich ook hoe 
nonchalant de Nederlandse militairen 
waren bij de beschietingen door Maj. 
Hadad. Veel militairen stonden tijdens 
de beschietingen foto’s te maken en de 
geluiden op te nemen. 

Voordat Jan naar Libanon ging leefde hij 
een onbezorgd leven, gaf geld uit en hij 
maakte zich nauwelijks zorgen om de 
toekomst. Libanon was een ommekeer 
in zijn leven, hij ging als puber en kwam 

volwassen terug. Tijdens zijn verblijf in 
Libanon heeft hij zijn wedde kunnen 
opsparen waardoor hij een startbedrag 
had om later samen met zijn vriendin 
een woning te kopen in de straat waar 
hij nu nog woont. In tegenstelling 
tot de vele dienstplichtigen, kon Jan 
bij thuiskomst praten over zijn tijd in 
Libanon. Jan werkte nauw samen met 
zijn twee kameraden, Klaas en Henri 
uit Libanon, na terugkeer in Nederland 
gingen ze in hun vrije tijd samen 
motorrijden en bespraken ze hun 
belevenissen in Libanon. 

Na Libanon ging Jan als instructeur naar 
de School Reserve Officieren en Kader 
Infanterie (SROKI).

Vervolgens een kleine drie jaar bij 425 
Infanterie Beveiliging Compagnie. 
In 1989 kwam hij terecht bij het 
Opleidingscentrum Grond-Lucht 
Samenwerking (OCGLS), de schakel 
tussen de Landmacht en de Luchtmacht, 
vervolgens was Jan jarenlang planner op 
schietkamp de Harskamp. Hij sloot zijn 
loopbaan af bij het OOCL te Apeldoorn
Jan is verder uitgezonden geweest 
naar Afghanistan in 2007 en Bosnië 
in 2011. En op 31 december 2011 is 
Jan met de FLO gegaan. Gedurende 
zijn tijd als militair tot op heden heeft 
Jan ook een borduurbedrijf voor 
logo’s en bedrijfsnamen. Een grote 
horecaleverancier laat door Jan de 
koksjassen, kokssloven en T-shirts 
borduren.

Uniek is dat tijdens Jan zijn verblijf 
in Libanon ook Jan zijn vader als 
onderofficier is uitgezonden naar 
Libanon. Jan zijn vader, Willem, is in 1945 
als Oorlogsvrijwilliger (OVW-er) in dienst 
gekomen bij de mijnenopruimingsdienst 
van de Landmacht. Eén van Willem zijn 
taken was daarbij ook toezicht houden 
bij de opgravingen van gesneuvelde 
Duitse soldaten in de omgeving van 
Bergen op Zoom.

In 1946 is Willem Helmendach met de 
“Kota Baru” voor drie jaar vertrokken 
vanuit Rotterdam, via het Suezkanaal 
naar Jakarta alwaar hij als brenschutter 
gelegerd werd. Willem heeft diverse 
malen een hinderlaag meegemaakt en 
is betrokken geweest bij de politionele 
actie in Palembang, op Sumatra.
Tijdens zijn diensttijd in Indonesië is 
Willem overgestapt naar de Military 

Police (MP) in Jakarta. Daar was hij belast 
met de bewaking van het vliegveld bij 
Jakarta.

In 1949, kwam Willem terug naar 
Rotterdam met de “Johan van Olde 
Barneveld”. Daar aangekomen werd hij 
met een vrachtauto in de buurt van zijn 
huis afgezet en moest het laatste stuk 
zelf maar kijken hoe hij thuiskwam.

In Nederland is Willem gaan werken als 
rijopleider bij het opleidingscentrum 
van de KMAR in Apeldoorn. Nadat hij 
in 1953 getrouwd is werd in 1955 Jan 
Helmendach geboren. Tot en met 1979 
heeft Willem als rijopleider bij de KMAR 
gewerkt. Omdat de rijopleiding van de 
KMAR overging naar de landmacht, 
werd Willem gestationeerd bij de Aan- 
en Afvoertroepen (AAT).

Omdat Willems’ zoon Jan in Libanon 
zat en hij ook de mogelijkheid kreeg 
om naar Libanon te gaan is hij in 1979 
naar Libanon vertrokken alwaar hij 
gestationeerd werd bij sectie 3 in de OPS-
room in Haris. Dit heeft Willem slechts 
kort gedaan, zijn hart lag meer bij het 
transport en is dan ook overgestapt naar 
het transportpeloton. Willem heeft de 
route Dutchbatt - Beiroet vice versa vele 
malen afgelegd en heeft dus ook vele 
militairen opgehaald en weggebracht 
van en naar Beiroet.

Na Libanon is Willem gaan werken bij het 
rijopleidingscentrum in de Harskamp en 
in 1983 is hij met FLO gegaan.
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Verhaal van
Richard Spierts, Herdenking Roermond 01-09-2018
Op verzoek van de UNIFIL-vereniging heb ik, als 
vertegenwoordiger, de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal 
Indië-monument en het Monument voor Vredesoperaties, in 
het Stadspark Hattem te Roermond, bijgewoond.

Vooraf aan de herdenking, werd een UNAMIC/UNTAC 
(Cambodja) themalezing gehouden in Theaterzaal de 
Oranjerie te Roermond. Een missie die je zelf niet gedraaid 
hebt, komt altijd wat vreemd en afstandelijk over. Aan de 
andere kant, de gelijkenissen zijn soms treffend.

Vrijwel geheel interessant om aan te horen. Het stokje van de 
vorige UNIFIL-themalezing (waar ik toevallig ook bij aanwezig 
was), wordt letterlijk overgedragen aan deze UNAMIC/UNTAC-
missie. Een traditie is geboren. Volgend jaar UNPROFOR 1. 
Meerdere - persoonlijke - verhalen weer. “Hun” verhaal. Vooral 

het illustratieve verhaal van een jonge pelotonscommandant 
van de Mariniers, alsmede het verhaal van twee mariniers, 
die met hun Landrover op een berm bom zijn gereden, zijn 
indrukwekkend. Het laatste verhaal, wordt op een bijzondere 
manier door beide slachtoffers in afwisseling verteld en krijgt 
op het einde een staand applaus. Chapeau.

Niet voor niets loopt het ochtendprogramma met een uur 
uit. Ook de secretaris van de Stichting NIM ontvangt van de 
burgemeester van Roermond, namens de Koning, een lintje. 
Niet zomaar een lintje. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Er is bijna/eigenlijk geen tijd voor een boterham/sandwich 
tussen de middag in kasteeltje Hattem.

Aantreden. VIP plaatsje.
Het is geen doorsnee Indië herdenking dit jaar in Roermond, 
niet zoals de laatste 30 jaar. Er wordt tevens het “Verbindend 
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Monument” onthuld. Een verbinding tussen het Indië 
monument en het Monument Vredesoperaties. Een verbinding 
tussen “ouwe” en “jonge” veteranen. Ik begrijp dat wel. Het 
monument zelf wil ik nog eens beter bekijken op een rustiger 
moment. Ik woon tenslotte toch vlakbij.

De missing man formation fly over van de F16’s van de 
Vliegbasis Volkel komt altijd aan. Perfecte uitvoering, precies 
boven het monument.

Achteraf nog een borrel in het kasteeltje. Tja, daar heb ik niet 
zo veel mee, maar de Burgemeester van Roermond kan wel 
goed praten en vertelt nog even, dat - vrij vertaald - Freedom 
of Speech een recht is, maar niet afgedwongen kan worden 
op de verkeerde locatie en op het verkeerde moment. Hear, 
hear. Van mogelijke dwarsliggers heeft niemand verder ook 
maar iets meegekregen.

En ik spreek nog eventjes een oud-collega uit Uruzgan.

Na een enkel biertje, taai ik af.
Richard
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Monuta team bijzondere uitvaarten
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.
Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 
terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 
ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 
verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 
die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 
Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 
zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Uitnodiging en Agenda Bijzondere Leden Vergadering 2019
NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
19 november 2018

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE BIJZONDERE  LEDENVERGADERING  VAN  DE NUV 
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 16  FEBRUARI  2019 
IN DE ECHOS  HOME  BAAN  ZULU HARSKAMP – OTTERLOSEWEG 12 - A 
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) 
worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op 
deze Bijzondere Leden Vergadering (BLV) die op 16 februari 
2019 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of 
te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot 
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) 
bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 
BS Doornspijk, secretaris@unifilvereniging.nl .
NB: de actuele agenda en informatie over deze BLV staat of 
komt op de website.
 
Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst 
is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en 
consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u om uw 
deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 9 februari 
2019 op te geven bij de secretaris via de email. Aanvang 
11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar 
bij de secretaris voor de presentielijst. De merchandise stand 
is aanwezig. Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag 

gehesen en worden leden die ons zijn ontvallen herdacht. U 
wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.

1.
2. 

3.

4.

5.
6. 

7.

Namens het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging
Met hartelijke groet
Verdi van Hilten, secretaris

Opening
Jaarverslag door het bestuur van de afgelopen periode, 
gerealiseerde activiteiten, en activiteiten in de plan-en-
uitvoeringsfase
Presentatie van het adviesrapport door de 
Adviescommissie
Gelegenheid tot het stellen van vragen over het 
adviesrapport
Decharge verlening aan de adviescommissie
Waar gaan het bestuur met het adviesrapport mee aan 
de slag; nieuwe aandachtspunten voor de toekomst.
Sluiting
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Rapport van de 
adviescommissie
- Roel Kreijns 
- Jan Leenslag (woordvoerder namens commissie.) 
- Erik van Till                                                                                        
 Definitieve versie d.d. 1 oktober 2018

Commissie van wijze mannen 
Vorming:  

Op de ALV dd. 17 maart 2018 heeft het bestuur van de NUV de 
opdracht van de leden gekregen om een commissie van wijze 
mannen te vormen, bestaande uit Unifillers. 

Opdracht aan de commissie:  

Wat is de toekomst van het bestuur (eventueel herschikking 
van taken. (Quote: “ballenspel”) 
Verleden belichten. (Wat is er gebeurd tussen de betrokkenen 
en wat is er gebeurd binnen het bestuur.)     
bron: Oprichting document NUV-site

In overleg en met goedkeuring van de opdrachtgever op 
8-5-18:  
Naamswijziging naar:  Adviescommissie Unifilvereniging

Vaststellen uitgangspunt: Beeldvorming van de huidige 
situatie op basis van absolute onafhankelijkheid en volstrekte 
onpartijdigheid, waarbij het focus op de toekomst ligt! Het 
belang van de NUV gaat voor het individu. 

Doel: Uitbrengen van een advies voor een 
toekomstbestendige, innovatieve en duurzame bestuursvorm 
die duidelijk herkenbaar is, passend binnen het stelsel van 
veteranenverenigingen en beeldvorming van ontstaan v/d 
huidige situatie. 

Werkwijze: Doornemen van relevante stukken en afnemen 
van interviews met betrokkenen en evt. aanmeldingen. 
Deadline aanmelden: 1 juli 2018 

Voorwaarden: Volledige onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
vertrouwelijkheid, alle inhoud 
uitsluitend voor de leden van de adviescommissie ter vorming 
van het advies. De tijdslijn volgen tenzij in belang van 
zorgvuldigheid. (Deadline: 30-9-2018) 

Tijdspad, bewandeld door de Adviescommissie: 
 
11-04-18 : Samenstelling bekendgemaakt en gecommuniceerd. 
08-05-18 : Kennismaking en formuleren van de opdracht. 
10-05-18 : Voortgangs update op de NUV-Site. 
01-06-18 : Rollen Taken en Verantwoordelijkheden verdeeld. 
Voortgangsupdate op de NUV-site. 
19-06-18 : Verdelen interviews en maken afspraken. Voortgang 
update op de NUV-site. 
06-06 t/m 21-8 : Houden van interviews op locatie en 
verslagleggen. 

28-08-18 : Voortgangs update op de NUV-Site. 
05-09-18 : Bespreken afgenomen interviews. Vorming van de 
kaders van het advies. 
09-10-18 : Presenteren en uitbrengen Advies aan bestuur. 
14-11-18 : Beantwoorden vragen en toelichten. 
(Overschrijden van de deadline met 9 dagen.) 

Mandaat Adviescommissie Unifilvereniging: 

Het mandaat van de Adviescommissie beperkt zich tot 
het doornemen van ingezonden stukken, notulen van 
bestuursvergadering en het afnemen van interviews op 
basis waarvan het advies omtrent voortgang en toekomst 
bestendigheid van het bestuur wordt uitgebracht. Het doel 
van dat advies is conform de overeengekomen voorwaarden. 
Nadrukkelijk beschikt de commissie niet over het mandaat 
om leden te schorsen of te royeren. Dit is conform artikel 5, 
zesde lid van de statuten van de Nederlandse Unifilvereniging 
(afkomstig uit 1999) uitsluitend voorbehouden aan het 
bestuur. 

Vragenlijst adviescommissie Nederlandse 
Unifilvereniging:  algemeen : 
1. Hoe lang ben je al betrokken bij de NUV? 
2. In welke rol ben / was je betrokken bij de NUV? 
3. Welke rang had je bij terugkomst uit libanon? 
4. Hoe lang heb je vast bij defensie gewerkt? 
5. Werk je nog steeds bij defensie? 
6. In welke functie en rang is dat? 
Heden : 
Wat betekent de huidige situatie voor jou als persoon? 
Verleden: 
1. Hoe is de huidige situatie ontstaan? 
2. Welke rollen speelden daarin de grootste rol? 

Vragenlijst adviescommissie Nederlandse 
Unifilvereniging: 
Toekomst (NUV) : 
1. Welke lering kunnen we volgens jou trekken uit het 
 verleden? 
2. Hoe ziet volgens jou de ideale NUV er uit als je het voor 
 het zeggen zou hebben? 
3. Welke rollen zijn daar in belangrijk, zonder hier personen 
 aan vast te hangen? 
4. Welke taken en verantwoordelijkheden hebben die 
 rollen volgens jou? 
Overig : 
Welke aanvulling zou je willen doen die je gemist hebt in de 
gestelde vragen? 

“De sateprikker” er door heen en wat levert dat dan voor 
overeenkomsten op:  
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De eerste 6 vragen zijn vragen van algemene/persoonlijke 
aard, deze worden in dit 
overzicht niet verwerkt. Om reden van privacy en mandaat 
Adviescommissie. 

De huidige situatie:  
Over het algemeen betreuren de geïnterviewden de huidige 
situatie. Betrokkenheid bij de vereniging en het gevoel van 
samen voor een taak staan versterkt dat gevoel. Het heeft de 
nu (nog) zittende bestuursleden niet/nauwelijks belemmerd 
in hun taak. 

Het (nabije) verleden:  

Als oorzaak wordt nagenoeg unaniem verwezen naar o.a. 
het botsen van karakters, het regelmatig niet nakomen 
van gemaakte afspraken/toezeggingen, solo acties zonder 
overleg, gebrekkige communicatie en een groeiend gebrek 
aan onderling vertrouwen en steun lagen daar aan ten 
grondslag. 
De Adviescommissie benadrukt zijn onafhankelijkheid en 
neutraliteit en beperkt zich tot weergave 
van een doorsnee van de interviews. 

In de interviews aangegeven verbeterpunten (“Het - meest - 
ideale bestuur”):  
Er werd door de geïnterviewden een verscheidenheid 
aan oplossingen aangedragen. We geven uitsluitend de 
oplossingen weer die met organisatie- en (gewenste) 
omgangsvormen te maken hebben. 
1. Een evenwichtig bestuur met gelijkwaardigheid in 
 rollen en onderlinge vervangbaarheid. Alle 
 bestuursleden voldoen aan een evenwichtige, van 
 tevoren vast te stellen competentie set en vullen 
 elkaar aan. 
2. Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en Algemene 
 leden, 1 per commissie (tevens commissie voorzitter) 
 Daarnaast een Adviescommissie/Denktank) 
3. Commissies: (OA) Evenementen, Merchandise, Media, 
 0-delijns. 
4. Alle (bestuursleden) Duidelijk omschreven Rollen, 
 Taken en verantwoordelijkheden. 
5. UNIFIL staat model voor een “dienstplichtigen”- 
 uitzending. Om dit recht te doen zou het bestuur 
 voornamelijk uit voormalige dpl. en TS-ers dienen te 
 bestaan. In ieder geval in een verhouding die recht 
 doet aan de toenmalige uitzending. 
6. Daarnaast werden een veilige omgeving en 
 onderlinge “rechtdoorzee” communicatie vormen als 
 belangrijke gewenste! succesfactoren genoemd. 

Hoe ziet dat er dan vervolgens uit:  

Zoals in dia 9 aangegeven is daar een opzet voor gevormd, 

gedistilleerd uit de afgenomen interviews. 
Het advies van de commissie is in concrete vorm het volgen 
van de uitkomst van de interviews voor wat betreft de nieuwe 
organisatievorm zoals opgezet in de samenvatting op pagina 
9 en deze te gebruiken als blauwdruk. Deze vorm is inclusief 
de denktank/adviescommissie naast het bestuur. 
Aan de hand van de gebruikte terminologie een competentie 
set op te stellen en het huidige bestuur aan te vullen. De 
bestuursleden die zijn teruggetreden danken we voor hun 
inzet. Nieuw aan te stellen bestuursleden voelen zich welkom 
binnen een dynamisch team dat schouder aan schouder de 
strijd aangaat om de NUV voor alle leden en nieuw te werven 
leden aantrekkelijk maken om het liefst actief deel van uit te 
maken. 

De Adviescommissie:  

• Verzoekt het bestuur om op zo kort mogelijke 
 termijn de algemene ledenvergadering bijeen te 
 roepen om de resultaten bekend te maken en 
 vorenstaande in gang te zetten. 
• Verzoekt het bestuur om ter voorbereiding van de 
 ALV onze bevindingen te publiceren. 
• Dankt het bestuur voor het geschonken vertrouwen. 
• Vraagt het bestuur of er nog zaken zijn die 
 verduidelijking behoeven. 
• Biedt aan om (in welke samenstelling ook) te 
 adviseren bij het nieuw te vormen bestuur. 
• Vraagt het bestuur, indien zij tevreden zijn met de 
 gedane werkzaamheden om decharge te verlenen 
 aan de huidige samenstelling van de Adviescommissie. 

Uiteraard zullen wij de algemene ledenvergadering onze 
bevindingen presenteren. 
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Gilzerijen
Op 27 Oktober heeft de Stichting " Hart 
van Brabant" in het mooie Rijen een 
regionale Veteranendag georganiseerd. 
In het Brabantse zijn een aantal 
Gemeentes die elk jaar om de beurt een 
regionale veteranendag vieren voor de 
veteranen en ook dit jaar was de NUV 
van de partij. In de vroege morgen zijn 
onze vrijwilligers vanuit diverse plaatsen 
in Nederland vertrokken naar Rijen om 
omstreeks 10.00 uur helemaal klaar 
te staan met onze static. Mede door 
de aanwezigheid van de mooie (maar 
helaas groene!) YA 328 van Jan- Arie en 
de ondersteuning van RCKL stonden we 
gereed om de veteranen en het publiek 
te ontvangen. Het was de derde keer dat 
we de mediatent hadden neergezet dit 
jaar en niet zonder succes. De getoonde 
beelden van onze tijd in Libanon trekt 
vooral veel oudere veteranen en zij 
zitten zichtbaar met plezier naar de cd-
beelden te kijken en ontstaan er leuke 
gesprekken.   

De meegenomen veldkeuken van 
Hans van Lent deed het prima en vele 
bezoekers en aanwezige vrijwilligers 
van allerlei verenigingen hebben 
kunnen smullen van een lekker bakje 
klaargemaakte soep. Hoewel er slecht 
weer voorspeld was hadden we vandaag 
geluk, de zon begon te schijnen en 
het bleef de gehele dag droog. Nadat 
we alles weer hadden ingepakt om 
huiswaarts te gaan hebben we met z'n 
allen een geweldige maaltijd van de 
plaatselijke cafetaria genuttigd. Dit was 
het laatste grote evenement voor de 
NUV dit jaar en we kunnen terugkijken 
op een geslaagd jaar met allerlei leuke 
evenementen. 

Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers 
nogmaals bedanken voor hun grote 
inzet en positieve houding gedurende 
al onze evenementen. We maken er met 
een allen elke keer weer een leuke dag 
en kijken dan uit naar de volgende. En 
die gaan er zeker weer komen maar pas 
weer in 2019. 

Met blauwe groet,
Joop Hoek 
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Posttraumatische 
stressstoornis
Posttraumatische stressstoornis, je 
zal het maar hebben. Ik denk dat de 
laatste jaren daar meer aandacht en 
erkenning voor gekomen is. In meerdere 
veteranenbladen en ook in onze D4 is 
daar regelmatig aandacht voor geweest. 
En terecht. Voor sommige een ver van je 
bed show, maar voor degene die moeten 
leven met dit fenomeen een dagelijkse 
last. Tijdens de laatste invictus-games 
zagen we een ontroerend fragment op 
social media. Een Nederlandse veteraan 
troost zijn maatje op indrukwekkende 
wijze. Weet je, dat haalt PTSS ook direct 
zo dichtbij. Het kan iedereen overkomen.
Vanuit mijn beroepsmatige achtergrond, 
werkzaam in de acute zorg, is PTSS 
geen vreemd onderwerp voor mij. 
Meerdere collega hulpverleners in de 
ambulancesector, bij de brandweer 
of politie hebben met stressvolle, 
belastende en of idiote situaties te 
maken. Soms is daar een tijdelijk of 
blijvend psychisch of fysiek ongemak. 
Soms ontwikkelt dit zich in een PTSS. 
Zou dit anders zijn voor jonge jongens? 

Veelal dienstplichtigen, die plots allerlei 
indrukken opdoen en in situaties 
belanden die hun leeftijdsgenoten in 
Nederland hun leven lang niet zullen 
meemaken.

Als blauwe baret zijn sommige jongens 
in situaties terecht gekomen die, achteraf 
bezien, aan de basis hebben gestaan 
voor latere klachten en problematiek. 
Dit is een aanname, uiteraard. Van 
belang is het wel om de maten bij te 
staan. Onze nul-de-lijns ondersteuning 
is bijvoorbeeld een mooi middel om 
er voor elkaar te zijn. (zie achterin deze 
editie). 

Vanuit mijn persoonlijke belangstelling 
en betrokkenheid heb ik Kathelijne eens 
opgezocht. Zij bemoeit zich intensief 
met het begeleiden van hulpverleners 
met psychische klachten, danwel PTSS.
Haar benadering is redelijk uniek. 
Fysieke inspanning als uitlaatklep en dus 
te duiden als lichaamsgerichte therapie. 
Klinkt het wollig? Ik zou zeggen, lees dit 
artikel en neem de handschoen op!

Er zijn veel therapieën die zich richten 
op PTSS. Waarin maak jij het verschil?

Vanuit mijn werk op de ambulance heb 
ik een aantal collega’s zien knakken. 
Let op, soms is een kleine prikkel al 
voldoende om iemand die op zijn 
tenen loopt uit balans te krijgen. Ik heb 
zelf het nodige achter de kiezen, geen 
zielig verhaal hoor, maar wel het besef 
dat niets doen geen optie is. Ik ben op 
zoek gegaan naar een therapie die mij 
persoonlijk aanspreekt. Ik kwam uit op 
het boksen als instrument om mensen 
te helpen. Boksen als therapie is een 
andere invalshoek en zeer effectief 
bij het verwerken van traumatische 
ervaringen, verdriet en stress. 

Het hoofd moet leeg en dat kan alleen 
in een omgeving met zo min mogelijk 
prikkels.

Zoals de buddy-mariniers die 
elkaar opvangen en helpen zaken 
te verwerken door bijvoorbeeld te 
roeien met elkaar over zee?
Precies, de zee geeft geen prikkels. Zo 
geldt dat ook voor het strand. Dit is mijn 
uitvalsbasis. Niet in de sportschool of in 
een druk park. Op het strand, in weer 
en wind en dan je hoofd leegmaken. 
Boksen is zeer intensief. Je ziet dat 

"DE ZEE GEEFT GEEN PRIKKELS. 
ZO GELDT DAT OOK VOOR HET STRAND. 

DIT IS MIJN UITVALSBASIS". 
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de deelnemer zich steeds meer gaat 
focussen. Er is op een gegeven moment 
geen besef van omgeving of prikkels. 
Bijzonder he? 

Negatieve gevoelens en emoties zorgen 
voor een laag zelfbeeld en belemmeren 
een goed functioneren in gezin, werk 
en maatschappij. Veel mensen zoeken 
uitsluitend hulp in klassieke vormen van 
traumaverwerking zoals bijvoorbeeld 
EMDR, cognitieve gedragstherapie 
of vormen van online therapie. 
BoxingTherapy is een waardevolle 
aanvulling op deze vormen van therapie 
omdat zowel lichaam als geest worden 
aangesproken en getraind.

Fysieke arbeid? Ik word ook een dagje 
ouder….
Maatwerk. Een opbouwschema is 
uiteraard nodig. Maar het is goed te 
doen voor iedereen. Het gaat niet perse 
om slag of stoottechnieken. Maar juist 
veel in de links en rechtscombinaties. 
Dit is essentieel. Zo ontstaat focus. De 
negatieve energie moet eruit, het hoofd 
moet leeg. Daar geloof ik heilig in. 

Je behandelt alleen mensen met 
psychische klachten of PTSS?
Het is niet de bedoeling dat 
boxingtherapie als eindstation gaat 
functioneren. Wees erop tijd bij. Ik let 
op je houding, wat zegt jouw lichaam? 
Dit geeft mij beeld bij jouw gesteldheid. 
Het is sowieso heerlijk en gezond om 
het boksen als uitlaatklep te gebruiken. 
Ik weet zeker dat dit veel klachten 
voorkomt, stress verminderd. Pure 
mindfulness! 

Naast hulpverleners train ik ook 
defensiepersoneel. Ook zij krijgen hun 
portie aan negatieve prikkels en nare 
situaties. Je moest eens weten wat ik af 
en toe te horen krijg.

Maar terugkomend op jouw vraag, nee, 
ik train en begeleidt ook bedrijven en 
individuen. Het is niet allemaal ellende 
hoor. Trouwens, wat is er nu lekkerder 
dan slaan??

Wil je verdere informatie? Kijk op mijn 
website (powerofboxing.nl) en neem 
contact op. Ik sta jou graag te woord.
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Belgenmonument 7 oktober 2018
Dialoog wandeltocht Vreedzaam Verbonden 7 oktober 2018 van Doorn naar Amersfoort

Zondag 7 oktober, 100 jaar na 
beëindiging van de Eerste Wereldoorlog 
liepen circa 100 mensen uit diversen 
organisaties samen van Campus 
Landgoed Zonheuvel in Doorn naar 
het Belgen-vluchtelingen-monument 
in Amersfoort. Het verlangen naar 
vreedzame verbinding in de wereld laten 
zij zien door elkaar tijdens de wandeling 
van 12 kilometer te ontmoeten en met 
elkaar in dialoog te gaan rond het thema 
Vreedzaam Verbonden.

De Nederlandse Unifil Vereniging 
(blauwhelm veteranen) was ook 
uitgenodigd. Namens de vereniging 
liepen mee, Sjak Neelen, Joop Hoek, 
Ruud van den Heuvel, Martin Cortenbach 
& Roel Kreijns (medeorganisator 
Dialoogplein Nederland).   

Het Belgenmonument was gekozen als 
beeld van verbinding uit het verleden 
en als symboliek van een toekomst in 
verbondenheid. Het monument werd 
door België opgericht als dank voor de 
opvang van 1 miljoen Belgen die tijdens 
de WO1 naar Nederland vluchten.

Tijdens de wandeling waren er enkele 
stops om met de dialoog vragen 
te stoeien. De deelnemers waren 
Jongerenverenigingen uit België, 

religieuze groepen, Mensenrechten en 
Unifil vereniging.

Bij het Belgenmonument werd de 
tocht afgesloten door de deelnemende 
wandelgroepen met een ceremonie 
en een toespraken waaronder van 
de burgemeester van Amersfoort. Bij 
het monument zijn bij de ceremonie 
nog meerder veteranen aangesloten 
waarna wij ook 1 minuut stilte hebben 
gehouden.

Roel heeft het woord gevoerd en Joop 
en Sjak mochten de duiven loslaten

Wandeltocht 12 km

Achtergrond;  " Project We Will Walk 
Together"

Op 7 Oktober is het project: " We Will Walk 
Together “van start gegaan. Een project 
waarbij de Blauw Helmen aanwezig 
zijn.  Doel van het project is: " geef ons 
Vrede " door gezamenlijk de dialoog aan 
te gaan, samen de dialoog en beleving 
met Jongeren, mensen afkomstig uit 
Humane organisaties, Religieuzen, 
autochtonen en allochtonen.   

Dit deden we tijdens een wandeltocht 
van Doorn naar Amersfoort en tijdens 

deze wandeltocht waren er een tweetal 
opdrachten om deze dialoog meer 
inhoud te geven. De wandeltocht van 12 
KM eindigde bij het Belgenmonument 
te Amersfoort.  Een groot monument, 
groter dan De Dam te Amsterdam 
bijvoorbeeld. Bij dit monument 
hebben alle deelnemers waaronder 
ook de burgemeester van Amersfoort, 
een speech gehouden waarom het 
belangrijk is om de Vrede te bewaren en 
te bewaken. 

Het Belgenmonument staat er tevens 
ter nagedachtenis van de 1.000.000 
vluchtelingen tijdens WO 1. Tijdens 
deze bijeenkomst heeft een klein 
detachement van de NUV en andere 
veteranen voor 1 minuut, ter ere van 
alle slachtoffers van WO 1, de eregroet 
gebracht.  Na de afsluitende woorden 
van de burgemeester zijn er nog wat 
foto's gemaakt en is eenieder huiswaarts 
gegaan. 
Joop Hoek

Foto’s: de heer Cortenbach, Myriam 
Zonnekeyn en Paul Van Welden
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Amersfoort poseren in de auto

Groepsfoto na de ceremonieoverhandiging klasproos aan burgemeester amersfoort
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Forever Blue
De vijfjaarlijkse UNIFIL-reünie komt er weer aan: Op 28 
september 2019 is het weer zover! Hans van Lent en 
ondergetekende zijn, na de ALV van begin dit jaar, op bezoek 
gegaan bij acht locaties om een indruk te krijgen. We hebben 
daar gekeken naar veertig aspecten. De belangrijkste daarvan 
waren: ligging, faciliteiten, prijs, bereikbaarheid, uitstraling en 
de omgeving van de locaties. In september zijn we vervolgens 
met een voorstel gekomen waarmee het NUV-bestuur heeft 
ingestemd. 

De reünie 2019 wordt gehouden in evenementencentrum 
Breepark in Breda

Bij de ALV in april 2019 zullen we meer achtergronden van 
onze keuze vertellen en ingaan op de locaties die het niet zijn 
geworden. Deze houden we overigens wel in het achterhoofd 
voor de reünie 2024. We werken de reünie van komend jaar 
zo uit, dat we in 2022 een compleet plan uit de kast kunnen 
halen. Makkelijk voor de organisatie dan.

Het team

In september is er een projectteam gevormd, bestaande uit 
de volgende mensen: Cor Aalbregt en Bert Kleine Schaars 
(sponsoring), Henri Clausen (ceremonie, protocol, genodigden/
VIP’s), Berry Diestelhof (merchandising), Joop Hoek (contact 
met het NUV-bestuur), Adriënne Huizer (communicatie), Hans 
van Lent (co-voorzitter, uitvoering), Hanny Wessels (welzijn en 
informatie), Fred van der Ploeg (penningmeester), Erick van 
de Wouw (secretaris), Henk Lode (veiligheid), Caroline Snoeks 
(helpdesk, ontvangst, inschrijving) en Frank van der Pol (trailer 
en film). Het is een omvangrijk team, maar dat hebben we 
nodig om al onze ambities te kunnen realiseren. Henri, Berry, 
Hans, Caroline en ikzelf zaten ook in het team van 2014, dus 
we hebben ervaring behouden. Binnen het team is de sfeer en 
de samenwerking prima. Iedereen is lekker druk bezig met zijn 
eigen taken in het geheel en denkt en helpt mee bij de taken 
van anderen.

Wij staan formeel los van het NUV-bestuur, maar voor 
bijzondere zaken leggen we wel verantwoording af, vooral 
wat betreft locatie, prijzen, budget en communicatie. De 
samenwerking hierin loopt goed!! Bedankt Sjak, Joop, Verdi 
en Berry.

Programma rond reünie

De reünie van 2014 was natuurlijk een unieke reünie als het 
gaat om de locatie en uitstraling van het Nationaal Militair 
Museum. Deze uitstraling heeft Breepark niet, maar we willen 
wel ruim aandacht geven aan het aanbieden van informatie 
over hobby’s, Defensie en welzijn. We verwachten dit keer 
meer stands van interessante sponsors en een catering die van 
een duidelijk hoger niveau zal zijn. In de komende maanden 
gaan we u via de Dubbel Vier en de website verder informeren 
over het programma en wat u allemaal te zien en te beleven 
krijgt.

Op 27 september 2019 is er in Rotterdam de Veteranentaptoe 
en tevens zijn er in Breda diverse activiteiten dat weekend. 
We gaan daarom in overleg met de organisatie van de Taptoe, 
diverse hotels en VVV Breda. Wellicht kun je dan, met hulp 
van onze informatie, er een leuk en betaalbaar weekend 
van maken. Daarnaast is het Breepark groter dan alleen 
het evenementencentrum en zijn er veel activiteiten en 
faciliteiten, bijvoorbeeld voor uw partner en/of kinderen.

Vervolg

In maart willen we het beeld compleet hebben zodat u vanaf 
1 april een keuze kan maken om in te schrijven voor de reünie. 
We hebben het plan om de toegangsprijzen ten opzichte van 
2014 te verlagen. Vooral voor leden en hun gezinsleden. Te 
denken valt dan aan € 15,00 voor leden en hun gezinsleden 
met een maximum van € 40,00 per gezin en € 30,00 voor niet-
leden en hun gezinsleden met een maximum van € 70,00 per 
gezin. 

De exacte hoogte van de toegangsprijzen is voor aanvang 
van de inschrijving (1 april 2019) bekend. Momenteel is een 
exact bedrag nog niet te noemen omdat nog niet helemaal 
inzichtelijk is wat we mogen verwachten betreffende 
inkomsten uit sponsoring enerzijds en anderzijds de kosten 
voor inhuur, film, materiaal en communicatie. Wij zijn nog 
met veel partijen in gesprek en moeten afwachten voor welke 
prijzen we de diensten geleverd krijgen. Een voorbeeld: bij de 
trailer en de film hoort muziek. We willen graag de muziek van 
een internationale, bekende band. Nee, niet de Dire Straits. Die 
muziek proberen we natuurlijk gratis te krijgen, maar wellicht 
moeten we daarvoor toch wat betalen.

Invulling

We hebben bij de opzet goed gekeken naar de evaluatie van 
2014. Dus we houden rekening met gezinnen en leden als het 
gaat om toegangsprijzen, geen lange toespraken, korte en 
warme opening, zo weinig mogelijk VIPs, goede organisatie, 
uitgebalanceerde muziek, meer sponsoring, en dergelijke.

Misschien hebben jullie ideeën als het gaat om de opzet van de 
reünie en zaken die je wil zien en beleven? Daar staan we open 
voor. Maar hoe dichter we bij 28 september 2019 komen, des 
te moeilijker wordt het om nieuwe ideeën te realiseren. Kom 
daar dus zo snel mogelijk mee. Uiteraard zijn wij natuurlijk 
altijd dankbaar voor sponsors en kunnen daarvoor bij de 
reünisten naams-bekendheid geven.

Hopelijk tot de reünie, wij hebben er zin in!

Groeten namens alle teamleden,
Sjaak Duine, 
Voorzitter Stichting UNIFIL-reünie 2019
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durende missie. De rondleiding door 
Cynthia is speciaal. Wij komen zelfs 
in de zaal die gebruikt wordt voor 
de dagelijkse briefing van de Unifil 
commandant en krijgen een lunch 
aangeboden met uitzicht op zee. Daarna 
vertrekken wij naar de eerste post die 
iedereen wel kent: 7-17. Het huis staat er 
nog, maar de verbazing is groot als we 
er een paleis links naast zien staan. Het 
contrast kan niet groter. 

Als we uitstappen is er gelijk een 
verkeersopstopping, veroorzaakt door 
inwoners van Al Mansuri die allemaal 
stoppen en ons komen begroeten. Het 
enthousiasme is enorm! We vervolgen 
onze weg naar het dorp zelf waar we 
warm onthaald worden en met zijn 
allen worden uitgenodigd om te komen 
‘shab-shaien’, theedrinken, bij het 
schoolhoofd van toen. Zijn hele familie 
zit er klaar voor. De dank aan ons en de 
Nederlandse Unifil bijdrage wordt, via 
onze gids en tegelijk tolk, meermaals 
uitgesproken. Men is vooral blij voor 
de respectvolle manier waarop wij als 
Dutchbat met hen omgingen. Zelfs de 
jeugd heeft er foto’s van onze tijd in 
hun mobiele telefoon staan en laten 
deze trots aan ons zien. Na een hartelijk 
afscheid en de uitnodiging om vooral 
weer terug te komen gaan wij na de 
thee en de echte koffie terug naar het 
hotel, allemaal met een vette glimlach 
op onze gezicht.

De woensdag wordt de dag van de lach 
en de tranen. Ze begint met een tour via 
Kana naar Harris. In Kana bezoeken wij 
de rots sculpturen of reliëf figuren van 
rond begin onze jaartelling. Geweldig 
om o.a. de maagd Maria erin te zien en 
Jezus met zijn twaalf apostelen. In de 
daar aanwezige schuilgrot uit die tijd 
worden door ons kaarsjes opgestoken 
om de overledenen uit de eigen kring 
te herdenken. In Kana neemt onze 
gids ons ook mee naar de plek waar 
volgens de overlevering Jezus water 
in wijn veranderde. Nooit geweten dat 
die plek op een steenworp afstand lag 
van de weg waarover ik in 1980 zo vaak 
naar Harris ben gereden. Dan vervolgen 
wij onze weg naar het monument 
voor de ruim 200 slachtoffers van de 
bombardementen van de UN-post in 
1996 en 2006. Met het restant van een 
tank als relikwie, een oude post die nu 
weer als huis wordt gebruikt en een 
moskee als monument over de graven 
gebouwd. We worden er stil van. De 
volgende stop is Harris. Onderweg 
worden onze reisdocumenten bij een 
checkpoint uitgebreid gecontroleerd 
door het Libanese leger. Zij controleren 
onze papieren en paspoorten via 
telefonisch overleg met Saida, waar de 
toestemming eerder is verleend. Onze 
permit is in orde. Daarna maken wij 
een onaangekondigde pitstop bij de 
benzinepomp van Speedy Harris. Wat 
een feest der herkenning. Wij mogen 

Memory Lane…. lachen, gieren, 
brullen en zo nu en dan een traan.

Onze Libanon-trip is in alles bijzonder. 
Zeven volle dagen hebben wij naast 
een gids een uitstekende chauffeur en 
een touringcar tot onze beschikking. Na 
een 1e nacht in het Commodore hotel 
in Beirut bezoeken wij op maandag de 
tempels van Jupiter, Bacchus en Venus in 
Baalbek. Onze gids, zelf archeoloog, laat 
ons alles zien en vertelt er uitgebreid en 
boeiend over. Wat een ongelofelijk mooi 
complex! Voor mij was het bezoeken van 
Baalbek in mijn kindertijd al een wens en 
als je er dan echt loopt is het bijzonder 
indrukwekkend, mede vanwege de 
omvang van het hele terrein.  Na een 
heerlijke Libanese lunch vervolgt de 
busreis, via het Ksara wijnkasteel in 
Zahleh, naar Tyre waar wij aan het begin 
van de avond in het Platinum hotel 
arriveren. Daar wacht ons een grandioos 
lekker, maar overvloedig Libanees diner. 

De volgende dag beginnen wij aan het 
echte doel van de reis: een trip langs 
de memory Lane van onze missie van 
38 jaar geleden. Wij starten bij het 
Unifil hoofdkwartier in Naqoura. Daar 
krijgen wij uitleg, door drie Nederlandse 
militairen over de huidige missie door 
o.a. majoor Cynthia Bakker en wij staan 
stil bij het Unifil monument. Wij brengen 
er een eregroet voor de gesneuvelde 
militairen van deze al 40 jaar continu 

Onze Memory Lane trip
11-18 november 2018
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pas weer vertrekken met de belofte om 1 uur later, na het bezoek aan Harris, daar 
terug te komen voor een lunch. 

In Harris rijden we door de hoofdstraat. Veel is daar nog echt herkenbaar. 
Natuurlijk zijn de gebouwen deels vernieuwd en gemoderniseerd, maar het oude 
bataljonshoofdkwartier staat er nog. En ook hier treffen we weer jonge mensen 
die foto’s van Unifil van toen op de mobiel bij zich dragen er trots op zijn. Terug bij 
Speedy was er een super stemming en kregen we waanzinnig lekkere versgebakken 
pizza’s uit zijn eigen pizzeria, die wij samen met hem hebben opgegeten. Nou ja 
op? Een groot deel ging in doggybags mee de bus in. Zoveel konden wij gewoon 
niet op. Voordat we afscheid namen hebben we Speedy nog even gedecoreerd met 
een Unifil vriendschapspin en hebben we hem uitgenodigd om naar Nederland te 
komen voor de reünie 40 jaar Unifil volgend jaar. Zijn eerste reactie was: “bedankt 
klootzak”.

Wij vervolgen onze weg via de voormalige ‘road under construction’, die inmiddels 
is geasfalteerd, tot Majdel Zoun. Terwijl we de hellende weg naar het dorp oprijden 
wordt er gezwaaid door een telefonerende man en verschijnt er een politieauto met 
zwaailampen voor ons die ons voorgaat de berg op, het dorp in. Het lijkt wel een 
intocht. Voordeel van de Libanese permit? Misschien wel. Toch wel heel bijzonder. 

Van post 7-4 rest er niets meer dan het uitzicht en ook daar staan weer mensen 
ons op te wachten en ook zij hebben de oude foto’s op hun telefoons. Bekende 
verhalen komen naar boven over filmvoorstellingen geprojecteerd op de muren 
van de prefab. Omdat dat toen buiten was kon de jeugd meegenieten vanachter 
het prikkeldraad. We mogen er rondkijken, maar niet zomaar alles fotograferen. Wel 
het voor mij zo bekende uitzicht over de wadi. We maken veel foto’s van het uitzicht 
op de bovenposten en Tyre en ook hier worden we weer met ons allen uitgenodigd 
om thee te komen drinken. Ditmaal in een van de nu schitterende huizen vlakbij 
de voormalige post. Het wordt een emotionele bijeenkomst als wij met 25 mensen 
theedrinken met o.a. de oma van 90 die erbij komt. Onze gids vertaalt een boodschap 
van haar en de zoon aan ons. Men is nog steeds blij met inzet van de Nederlandse 
soldaten toen. Wij krijgen te horen dat wij de bevolking rust gaven en een gevoel 
van veiligheid. Maar ook de mogelijkheid om op 7-4 medische hulp te krijgen. Zij 
zijn ons daar nog steeds heel erg dankbaar voor. Het is ook het verhaal dat ze al 
decennia lang vertellen aan hun kinderen. Geloof me maar, als je zoiets hoort dan 
schiet je als club volwassen mannen vol. De tranen komen gewoon vanzelf en de 
een jankt net iets harder dan de ander. Dat te horen raakt je diep en het bevestigt 
wat je eigenlijk altijd al hoopte te horen maar wat niemand ooit eerder tegen je zei. 
Wat een waanzinnig mooi moment! 

Als we uiteindelijk na een warm afscheid in het donker vertrekken met de 
politiewagen voorop, wederom met zwaailichten, is er stilte in de bus. Met natte 
ogen en een grijns op onze gezichten dalen we de berg weer af als de bus ter 

hoogte van 7-17 weer aangehouden 
wordt. We worden nogmaals verzocht 
thee te komen drinken bij een familie. 
Dat doen wij dan ook. En weer is er 
een warm welkom, een feest met thee 
en heerlijk vers fruit erbij. Als volleerd 
Unifil mannenkoor zingen we zelfs 
nog even het lied: ‘O dennenboom, o 
dennenboom’. De reden? Niet alles is 
anders na 38 jaar.... De stroom valt nog 
hier steeds met regelmaat uit.
De derde dag in het Charlie gebied 
bezoeken we het bovengebied. Het 
hele Charlie gebied in twee dagen 
bezoeken lukte niet vanwege te lang 
shai drinken en kletsen overal met de 
lokale bevolking. De route van 7-1 tot 
7-6 Charlie is eenvoudig, maar zoals 
in het hele gebied zien we ook hier 
volledige bebouwing van de omgeving. 
Van de posten is eigenlijk niets terug 
te vinden, al is het uitzicht voor ons 
bekend en mede daardoor fenomenaal. 
Ook het mooie weer helpt hieraan mee. 
We treffen het deze hele week al met 
het zonnige weer. 7-1 is nu een post van 
het Libanese leger en daardoor helaas 
off limit. Bij het kasteel van Chamaa (7-
2) zit een aantal nieuwsgierige mannen 
bij elkaar. Ze willen weten wat wij 
komen doen en ook dan is het handig 
een Libanese gids en chauffeur bij je te 
hebben. We krijgen koffie. Ondanks dat 
er van de bovenposten weinig meer te 
vinden is zijn ook hier de ontmoetingen, 
gewoon op straat, weer geweldig. 
Dankbaarheid alom. 

Eenmaal terug op de kustweg gaan 
wij op zoek naar een mooie bereikbare 
plek aan het strand om de cirkel rond 
te maken. Het overhandigen van een 
exemplaar van het boek ‘Libanon 1980 
vakantieland?’ aan onze gids moet, wat 
mij betreft, op het strand gebeuren. 
Daar was immers ook de foto gemaakt 
die ik gebruikt had voor de cover van 
ons boek. Het is tevens het moment om 
afscheid te nemen van ons maatje Henri, 
die eerder naar huis moet. Voordat hij de 
taxi instapt leggen we eerst nog samen 
met respect en in stilte bloemen bij het 
Unifil monument in Tyre en brengen we 
samen een eregroet. 

In de loop van de volgende dag laten we 
Tyre en het Charlie gebied achter ons. 
Deze vrijdagochtend begint met ontbijt 
en uitchecken bij het Platinum hotel. Op 
naar de eerste stop... 400 meter verder! 
In het gebied genaamd el-Bass bevindt 
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zich de Tyre necropolis, langs de Romeinse weg die doorloopt 
tot de oude stad die we kennen als de uitlopende punt in zee. 
De indrukwekkende bezienswaardigheden hier stammen uit 
de Romeinse tijd (200 jr. v Chr. - 600 jr. n Chr.) en uit de tijd 
van de van de Feniciërs (800 jr. v Chr.). Vanaf deze opgravingen 
zien we het Platinum hotel staan waar we net zijn uitgecheckt 
en bedenken ons daarbij dat Tyre Baracks tegenover het hotel 
ligt. Lion en ik kijken elkaar meerdere keren aan. We wisten in 
1980 niet dat deze ruïnes zo dicht bij de route lagen die wij 
destijds meerdere keren per week reden, anders waren we 
er destijds zeker eens gaan kijken hier. De necropolis bestaat 
uit een bijzondere verzameling van sarcofagen en heel veel 
fraai gedecoreerde grafkamers. Al lopend leidt de Romeinse 

weg ons onder een enorme toegangspoort door, de Arc de 
Triomph. Op de foto’s is goed te zien hoe immens groot de stad 
vroeger is geweest. Links van deze weg zien we  vervolgens 
het grootste hippodrome die de Romeinen ooit hebben 
gebouwd. Een ronde is bijna 900 meter. Ze zou gebruikt zijn 
bij opnames van de originele film Ben Hur, maar dat blijkt een 
hoax en dat is eenvoudig te controleren via het internet. Na dit 
bezoek moeten we een flink eind rijden. We gaan de bergen 
in naar bijna 1100 meter hoogte. Daar bezoeken we in Mleeta 
het Hezbollah oorlogsmuseum. Boven op de top van deze 
berg slaat het weer een beetje om en regent het iets, maar 
het is vooral een beetje nevelig. Het geeft een extra dimensie 
aan ons bezoek. Wij krijgen een gids mee die 1 dag per week 
zijn bijdrage aan het Hezbollah museum geeft en ons zeer 
gedreven en overtuigd het verhaal van Hezbollah vertelt. 
Door de geschiedenis van de plek en de indrukken die we 
krijgen van het museum en de manier waarop de gids erover 
vertelt hangt er, toegegeven, een bijzondere sfeer. Als we 

vertrekken naar de volgende stop, Sidon met het oude kasteel 
in de haven, klaart het weer op en schijnt al snel de zon. Ooit 
was het een kruisvaarders kasteel. Later, na een verovering, is 
het aangepast met een islamitische gebedsruimte, getuige de 
ronde koepel er bovenop. Wij krijgen echte Arabische koffie 
geserveerd op de binnenplaats en de dames krijgen er een 
rode roos bij. Even later wandelen wij in de eeuwenoude soek 
er tegenover. 

Prachtig, alsof de tijd een beetje stil is blijven staan, getuige 
de bakker en de slager. Maar de diverse brommers en scooters 
die ons in de nauwe straatjes passeren zijn alle elektrisch. Wij 
eindigen deze dag in Beirut voor de laatste twee dagen van 
onze reis. Na het inchecken gaan we de stad in om met ons 
allen ergens te gaan eten. Het is even zoeken maar al snel 
zitten wij buiten, in een binnentuin midden in de stad in de 
wijk Hamra, met een aangename temperatuur. In dit grote 
café/restaurant wordt volop de waterpijp gerookt. Aan bijna 
elke tafel staan er wel 1 of 2. We zien vooral veel dames die 
er gebruik van maken. In een hoek hangt een grote tv, waar 
we het Nederlands elftal tegen Frankrijk op voorsprong zien 
komen. 

De laatste volle dag is er weer eentje om in te lijsten. We 
vertrekken vanaf het hotel met onze bus voor een aantal hele 
leuke stops. Eerst maar eens een bezoekje brengen aan het 
huidige Riviera Hotel, voor eenieder die destijds tijdens de 
vakanties terugvloog naar Nederland is ook dit een bijzondere 
plek met herinneringen. Dan een selfie moment bij de bekende 
Beirut rots: Bayrock, ook wel de duivengrot genoemd. Hierna 
volgt er voor ons een verrassing. Als cadeautje van onze gids en 
de chauffeur gaan we naar het Nationaal museum van Beirut. 
Een superverrassing, zeker ook vanwege de zeer bijzondere 
collectie die we daar aantreffen. Er zijn veel topstukken te 
zien uit de opgravingen die wij de afgelopen dagen hebben 
bezocht. Voeg daar een gids bij die eigenlijk archeoloog is…. 
Beter kan je het niet krijgen.

Na het museum bezoek gaan wij naar de Dog river, Nahr el-
Kalb. Wij zien daar een mooie eeuwenoude Romaanse brug 
en bovenop de rotsen staat een Jezus beeld, een kopie van 
die in Rio de Janeiro in Brazilië. Op de muren van de kloof zijn 
reliëfs of diverse plaquettes aangebracht. Elke krijgsheer uit 
het verleden die het toenmalige gebied veroverde heeft er 
zijn prestaties in een steen gekerfd. Ook recentere zaken staan 
erop, zoals de verovering door Napoleon. Nadrukkelijk is er 
een plaquette voor het vertrek van de Israëlische troepen uit 
Libanon. Dat is immers ook een militair feit om te vieren. 
Dan vervolgen wij onze weg naar de grotten van Jeita. Een 
van de grootste en mooiste grotten ter wereld is ons beloofd. 
Nou, dat zijn ze ook. Na de immense bovengrotten te hebben 
bewonderd, stappen we in de beneden grotten in een 
bootje voor een adembenemend ondergronds boottochtje.   
Aansluitend bezoeken wij de lady of Lebanon in Harissa. 
Het is een plek die bezocht wordt door zowel Moslims als 
Christenen omdat beide Maria in hun geschriften vermelden. 
Dit Mariabeeld staat hoog op een bergtop en is vanaf heinde 
en verre duidelijk te zien. Dat het bijzonder is blijkt als je de 
wenteltrap langs het beeld omhoog neemt. We genieten aan 
de voet van het beeld van een schitterend uitzicht van Beiroet 
tot Byblos met de ondergaande zon boven Beiroet. Het 
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bezoek sluiten wij af met een late lunch. Wij rijden terug naar 
Beiroet in het donker. Met het uitzicht op de stad Jounieh met 
zijn verlichte huizen op de berghelling is de terugweg geen 
straf. De laatste avond slenteren we door de stad en drinken 
we samen een paar biertjes op een terras. Het besef dat we de 
volgende dag vertrekken voelt raar. 

Omdat we pas aan het einde van de dag vertrekken duurt 
het nog even, maar toch komt het einde van de trip in zicht. 
Genieten doen we ook nog met volle teugen van een laatste 
dag Beiroet. Ook het weer blijft goed. Het is eigenlijk de hele 
week mooi geweest. Op een paar kleine regenmomentjes na 
was het bijna de gehele tijd zonnig en zo rond de 24 graden. 
Erg aangenaam. Het moet gezegd worden dat Beirut een stad 
is van verrassende tegenstellingen en uitertsen. Het is en blijft 
boeiend. Al wandelend staan wij plots voor een megagroot 
omheind terrein: De campus van de Amerikaanse universiteit. 
Deze is gesloten op zondag en verder dan een paar foto’s 
van de ingang van het terrein onder het wakend oog van de 
portier en een politieagent komen wij niet. 

Dan is er de checkout en de koffers gaan de bus in. We wandelen 
samen naar het bekendste shoarma restaurant van Beiroet. De 
maaltijd is zoals altijd overvloedig. Het lukt wederom niet om 
alles op te eten, maar het smaakt uiteraard weer voortreffelijk. 
Dan volgt nog een laatste tour door het centrum. Deels met 
de bus, deels lopend. Het wordt een tocht langs restanten 
van de green line, waar de littekens van de burgeroorlog nog 
zichtbaar zijn. Gebouwen die nu als laatste zichtbare restanten 
van die tijd als monument worden bewaard. Het blijft hoe dan 
ook erg indrukwekkend. Ook midden in het centrum zien we 

opgravingen en we gaan op de foto met een kersvers Libanees 
bruidspaar naast de regeringsgebouwen en de orthodoxe 
kerk. Die kerk staat op haar beurt naast de immense El Amine 
moskee met de prachtige blauwe koepels. Wij lopen nog even 
door de drukke winkelstraten waar het echt druk en gezellig 
is en terwijl het langzaam donker wordt rijden wij vervolgens 
met de bus naar het vliegveld. 

Deze trip was meer dan wat wij of ik ervan gehoopt 
hadden, waanzinnig intens, indrukwekkend en mooi 
tegelijk. Libanon zit in ons hart. Maar dat is eigenlijk al 38 
jaar zo.

Iedere Unifiller die naar Libanon een terugkeer reis wil 
maken zou dat betaalbaar moeten kunnen doen. En dat kan 
dus. Wij hebben dat met deze reis aangetoond en met het 
voorbereiden van deze reis veel geleerd en helpen graag 
andere Unifillers. Het mooiste is als je deze trip met mannen 
uit dezelfde compagnie of peloton zou doen met een max 
groepsgrootte van 20 personen. Dan kan je rondrijden met 
een kleine touringcar en heb je op elke plek alle tijd om erbij 
stil te staan.
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21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de 
Internationale Dag van de Vrede. Vrede en Recht is het centrale 
thema gedurende deze dagen. De NUV was gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan dit Festival. 

Dit  festival sluit goed aan bij de doelstelling van onze 
vereniging om in contact te komen met de burgers en ons 
verhaal te doen over onze ervaringen in Libanon. Net als 
vorig jaar zijn we zijn Den Haag vertrokken en hebben we 
met ondersteuning van RCKL enkele mooie witte voertuigen 
mogen plaatsen. 

Helaas zat het weer niet mee, maar de organisatie had daar 
rekening mee gehouden. Veel activiteiten vonden binnen 
plaats zodat ook de vrijwilligers naar binnen gingen om daar 
het contact met de bezoekers te maken. 

Het bezoekersaantal was hoog waardoor er een gezellige 
drukte ontstond. De mensen die we spraken waren veelal 
studenten met een internationale opleiding die benieuwd 
waren hoe zaken destijds georganiseerd waren en wat 
onze ervaringen waren. Hierdoor ontstonden hele leuke 
gesprekken. 

Bij het inpakken van de spullen was het gelukkig weer droog 
en een ieder is tevreden huiswaarts gekeerd. 

Langs deze weg wil ik J. Zoutendijk van RCKL bedanken voor 
de voertuigen en de ondersteuning van Nico Bobeldijk en 
zijn zoon. John Verheul en Johan Moerman voor hun bijdrage 
deze dag. Het was weer een leuke dag en ik zou zeggen " op 
naar volgend jaar"  

Met blauwe groet,  
Joop Hoek
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Hans Krul   02-07-2017

Sytze Hoekstra  09-11-2017

Stephan Appeldoorn 21-11-2017

Rob Rustwijk  18-12-2017

Bart Kitselaar  10-01-2018

Jacques van de Ven 17-02-2018

Henny Klos  25-02-2018

Han ten Hage  03-04-2018

Victor Blom  25-05-2018

Guus Verhaegen  05-07-2018

Hans Mars  05-09-2018

Jo Hugens  19-09-2018

Jiles Brouwer  22-09-2018

Peter Emondt  09-10-2018

Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een 
Veteranenloket, waar veteranen en/of hun partners met hun vragen terecht 
kunnen. Het telefoonnummer van het Veteranenloket is 088 – 334 00 00. De 
verenigingen, ook de UNIFIL Vereniging, kennen veelal een nuldelijnsonder-
steuning. Maatjes onder elkaar voor elkaar, voor een luisterend oor en kame-
raadschappelijke hulp, Nuldelijnsondersteuning is een project van het Vetera-
nenplatform.

Nuldelijnsondersteuning

Hieronder de lijst met nuldelijnsondersteuners van de UNIFIL Vereniging. Cees van Ingen is voor de NUV de coördinator. Zit je 
verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem eens contact op. 

Cees van Ingen  ZH/NBr.midden 06-24167686
Erik  van Till  Ingen  06-57277057
Henk Baas  Fl./A’dam  06-39864658
Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536
Eike-Jan  Koster  Zuid-Holland 06-40439692
Jan Leenslag  Zuid-Holland 06-40500856
Hans van Lent  ZH/NBr.midden 06-28295477
Klaas  Mars  Ov.west/Fl. 06-51082753
Cor Aalbregt  Utrecht  06-12304236
Johannes Veltman  Gelderland 06-24165879

Henk de Wit  Groningen  06-51246516
Ico  Jongerden  Overijssel  06-84426710
Wim  van Beek  Gelderland 06-81321886
Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886
Léon Heber  Limburg/België 06-53893297
Klaas  Zijlstra  Friesland  06-18696884
Edwin  Hissink  Noord-Holland 06-24794142
Marcel ter Voert  Geldeland/Overijssel 06-14063223
Albert  Zomer  Overijssel  06-15318939

In memoriam
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